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Merhaba Genç Kadınlar, 


Bir yıl sonra tekrar sizlerle bu 
luşma nın heyecanını yaşıyoruz. 2017 yılı 
İhepimiz için yoğun bir yıl oldu. Referandum, çıkartılan KHK'lar, Diyanetin fetaları derken fazlaca sokaklara döküldük, 
İŞimdi bizim günümüze, 8 Mart Dünya 
mekçi Kadınlar gününe giderken tekrar 
nları dolduracak olmanın heyecanını 
paylaşıyoruz. 


Bu sayımızda; 


2017 yılının bizim bakımımız 
dan gündemlerini ele aldık. AKP /Saray 


iddeti bu yılda tekrar gördük. 


8 Mart'tan AKP'nin hileli referandum sürecinden 25 Kasım'a kadar uzanan 
okak maceramızda kadınların mücadeleinin gücünü anlattık. 


8 Mart'a giderken tarihini ve bu yıl 
İki grev çağrısını yineledik. Kuram sayfasın- 
da, yine Saray iktidarının cinsel politikasını) 
le aldık. 
Sağlığın bizim için önemli olduunu tekrar yineleyerek “Kadında Orgazm 
Olur Mu Canım?” dedik. 


8 Mart'a giderken tekrar ediyoruz; 
Birlikte daha güçlüyüz ve birlikte olmaya 
devam edeceğiz. 8 Mart'ta alanları doldurmak için hazırız. Bir sonraki sayımıza 
kadar kadın mücadelesinin sıcaklığı ve 
direnciyle kalın... 


Anlatılan Senin Hikayendir. 
Özgür Gençlik Dergi Kolektifi 
Anos Yayıncılık adına İmtiyaz Sahibi ve Yazı 
lee Güneş Bali. 
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Eş eril 
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tahakkümü altına alabileceğini zanneden Saray'a karşı cevabı kadınlar meydanlarda verdi. Yaptığı yolsuzlukları 
ört bas etmeye çalışan Saray, OHAL ve 
savaş ortamıyla halkı tamamen umut- 


işürerek yaptıklarını gizleye- 
i sansa da kadınlar toplumun 
en güçlü ses çıkaran kesimi olarak mücadele etmeye devam ediyor. 


Tek adam rejiminin temellerini oluşturmak isteyen AKP/Saray hükümetinin 
gerçekleştirdiği referandumda kadınlar, 
alanlarda, sokaklarda, kampüslerde direnişi büyüttü. Hileli referandum sonucunda yine kadınlar sokaklarda “Hayır 
Bitmedi? diyerek, referandumu tanımadıklarını ve tanımayacaklarını söylediler. Kadınların kendi bedeni ve yaşam 
tarzına ilişkin karar alma hakkını tanımayan erkek egemen zihniyet bu yıl da 
kendini gösterdi.Yaz aylarında Maçka 
Parkı'nda kıyafeti bahane edilerek tacize uğrayan Çağla Köse için kadınlar 'Kıyafetime Karışma? sloganlarıyla Maçka 
Parkında eylem düzenledi. Kadının özgür olduğu vurgulanan bu eylem, baskıların ve etrafımızı kuşatmaya çalışan 
erkek egemen zihniyete karşı yalnız olmadığımızı tekrar göstermiş oldu. 


Toplu taşıma araçlarında maruz kaldıımız taciz daha da artarak farklı 
yutlara ulaştı. Ayşegül Terzi şort gir 


vat 


. 


Birlikte Daha 


Güçlüyüz 


için bindiği otobüste şiddete maruz kaldı. Başlattığı zorlu adli süreçte kazanan 
Ayşegül oldu. Melisa Sağlam “ramazan 
ayında mini etek giydiği gerekçesiyle 
mruklu saldı uğradı, Mersin'de 
üniversite öğrencisi Zelal Topçul, evlenme teklifini reddettiği akrabası tarafından minibüsten Zorla kaçırıldı. 
Kadınların büyük bir birliktelik ve mücadele göstermesiyle Zelal bulundu. 17 
yaşındaki Helin Palandöken, ona aşık 
olduğunu iddia eden Mustafa Yetgin 
tarafından okul çıkışı öldürüldü. Emani Arrahman, Suriye'deki iç savaştan 


mileyken tecavüze uğrayıp çocuğuyla 
birlikte katledildi. Gücünü, kadın düşmanlığını sahip olduğu tüm araçlarla 
besleyen Saray hükümetinden alan bu 
zihniyet kadın cinsini tahakküm altına 
almak için ne kadar çabalarsa çabalasın, karşısında eskisinden çok daha 
güçlü bir direniş odağı bulunuyor. 


Müftülük yasası ile çocuk istismarının 
meşrulaştırılmasını sağlayacak yasaya 
karşı kadınlar yine sokaklara çıkarak 
OHAL'i ve erkek egemen aklı tanımadıklarını gösterdiler. Birçok kentte gerçekleştirilen eylemlere binlerce kadın 
katılarak OHAL dayatmalarını yıkıp 
kadınların birlikte daha güçlü olduklarını tekrar ettiler. Diyanetin son açıklaması ile erkek egemen akıl tekrar kendini gösterdi. 9 yaşında adet olan kız 
çocuğu evlenebilir? diyerek açıklama 
yapan Diyanet İşleri Bakanlığı, yine kadınların isyanıyla karşılaştı. “Mü 
Elini Çocuklardan Çek” sloganlarıy 
sokakları dolduran kadınlar, tecavüzü 
meşrulaştıran hiçbir söylemi kabul etmediklerini tekrar ettiler, 


KHK terörü ile işlerinden ihraç edilen 
kamu emekçileri direnişlerini büyüttüler. Bodrum, Düzce, Ankara ve İstanbul'da KESK eylemleri kitlelerle buluştu. İstanbul'da Bakırköy, Kartal ve 
Kadıköy olmak üzere üç ilçede her hafta 
devam eden direnişte kadın emekçiler, 
her hafta alanları dolduruyor. Nuriye 
Gülmen ve Semih Özakça geçtiğimiz 
günlerde açlık grevlerini sonlandırdık- 
İarını açıkladı. OHAL Komisyonunun 
“işe geri iade yok? açıklamasından sonra aldıkları bu kararda, direnişe devam 
edeceklerini belirttiler. Üç yüz günden 
fazla süren direnişlerinin birçok insan- 
da değişim yarattığı ve OHAL'in gerçek 
yüzünü halka gösterdikleri yadsınamaz 
bir gerçek. İnsanlara yeni bir umut ve 
mücadele alanı yarattılar. 


Son çıkartılan KHK ile tutsaklara getirilen tek tip meselesi tepkilere yol açtı. 
Paramiliter güçlerini meşrulaştıran Saray iç savaş tehditleriyle toplum üzerinde güç algısı oluşturmaya çalışıyor. 
Devrimci tutsaklara dayatılan tek tip uygulaması ilk olarak Diyarbakır Cezaevi 
ve Silivri Cezaevinde uygulanmaya başlandı. Kadın olmanın zaten zor olduğu 
bir toplumda OHAL ve KHK ile Kadın 
Cezaevlerinde dayatılan baskı Elazığ T 
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Tipi Cezaevinde ilk örneklerini gösterdi. Elazığ Hapishanesinde kadın tutsaklara uygulanmaya çalışılan dayatımlara karşı tutsaklar direniş gösterdiler, 
ESP MYK üyesi İlke Başak Baydar'ın 
kan kusması ve devamında tutsakların 
açlık grevine girmesiyle tutsakları farklı illerdeki hapishanelere sürgün ettiler. 
Tekirdağ 2 Nolu Cezaevinde tutulan 
trans kadın Diren Coşkun, tabutlukta 
kalması ve tüm haklarının gasp edilmesi nedeniyle ölüm orucuna girdiğini 
açıkladı. 

LGBTİ#'ların cezaevlerinde gördüğü 
baskı, şiddet ve taciz en baskın haliyle 
devam ediyor. 


Çilem Doğan, eşi tarafından sistematik olarak şiddete maruz kaldı ve seks 
işçiliğine zorlandı. Yaşayabilmek için 
kocasını öldürdüğü gerekçesiyle dokuz 
ay boyunca tutuklu kalmıştı. Kadınların birlikte verdiği mücadele ile Çilem 
tahliye oldu. Aynı şekilde Yasemin Çakal'da kendini ve çocuğunu yaşatabilmek için eşine karşı bir öz savunma 
göstermiş. 18 yıldan 24 yıla kadar hapis 
cezası istenen davada üç yıl boyunca 
tutuklu kalan Yasemin, kadın dayanışmasının gücü ile tahliye oldu. 


LGBTİa yönelik tahammülsüzlüğün 
devam ettiği 2017 yılında, Ankara'da yasaklamalar yaşandı.Aykırı sesleri duymaya tahammülü olmayan Saray yine 
kendini göstermiş oldu. 

LGBTİt film gösterimlerinin Ankara'da yasaklanmasına karşı gençlik 
ayaktaydı. ODTÜ başta olmak üzere 
birçok yerde yasağa karşı film gösterimleri gerçekleştirildi. . LGBTİ* 
ürüyüşü ve Trans Onur 
rüyüşü tekrar bu yılda 
yasaklandı. Sokaklarda 
farklı renkler görmek istemeyen Saray yürüyüşlere engel oldu. 


Bu yıl da 25 Kasım ok 
dukça canlı ve kitlesel 
ger yekleği. 25 Kasım 

adına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü 
kapsamında kadınlar Beyoğlu'nda bir araya geldi. 
Birçok kadın kuruluşunun katıldığı eylemde, 
kadına yönelik şiddet ve 
baskıcı politikalar protesto edildi. Katılım sağlayan tüm kadınlar “İtaat 
Etmiyoruz? diyerek ken- 


dilerine dayatılan yaşamı kabul etmeyeceklerini bir kez daha dillendirdiler. 
Eylem ve ifade özgürlüğünün tanınmadığı OHAL koşullarında, bir kez daha 
sokakları doldurarak fiilen yasakları 
delmiş oldular. 


Hollywood'da yapımcı olan Harvey Weinstein'in tacizci olduğunun ortaya çıkmasıyla, sosyal medyada kadınlar yaşadıkları cinsel şiddeti #Metoo hashtagi 
altında anlattılar, Yıllardır süren ve kadınların ortak sorunu haline gelen taciz 
ve tecavüz, bu sosyal medya eylemiyle 
kadınları bir araya getirdi. 


ABD Başbakanı Trump'ın yaptığı, 'Kudüs İsrail topraklarına aittir” açıklamasından sonra Filistin halkı siyonist 
işgale karşı sokaklara döküldü. İran'da 
ekmek ve yumurta başta olmak üzere uygulanan zam halkı isyana getir 
di. Her iki ayaklanmada kadınların en 
önde mücadele etmesi tesadüfi bir durum değildi. Filistin'de Ahed Tamimi, 
İran'da başörtüsünü çıkartan kadın... 
Her biri artık son noktasına gelmiş baskılardan ve sömürüden bıkmış kadınların sembolüdür. 


20 Ocak 2018 tarihinde TSK Efrin böl 
gesine girdi. Gerekçeleri; bölgeyi terör 
örgütünden temizlemek. Zeytin Dalı 
Harekatı adı verilen işgal hareketine 
kadınlar, gençler ve siyasi kurum /ku- 
ruluşlar karşı çıktı. Birçok ilde gerçekleştirilen Efrin'de Savaşa Hayır eylemlerinde, çok sayıda protestocu gözaltına 
alındı. Açıklamalarda bulunan, savaşa 


hayır diyenler tutuklandı. Oluşturulan 
kadın komisyonları “Savaşa Hayır dedi. 
Amacını terörle mücadelenin arkasına 
gizlemeye çalışan Saray iktidarı, Kürt 
halkına, Rojava Kadın Devrimi'ne saldırı olarak savaş çığırtkanlığı uyguluyor. Her savaşta en çok etkilenenlerin 
kadınlar ve çocuklar olduğunu biliyoruz. Efrin'deki kadınlar da, kadın savaşçılar da bu gerçeği bildikleri için en 
önce mücadele etmeye devam ediyor. 


OHAL baskılarıyla ve erkek egemen 
aklın her yerden bizi kuşatmaya çalıştığı bu yıl da yine kadınlar olarak mücadelemizi ilmek ilmek ördük. Bizleri 
susturmaya çalışanlara inat sokakları ve 
Savaş çığırtkanlıklarına inat 
barışı istemeye 
devam edecegiz. Bizden 
kaçırılmaya 
çalışılan özgürlüğü tekrar 
kazanacağız. 


alanları doldurduk. Öz Ssavunma hakkımızın bizlere ait 
olduğunu tekrar ettik. Savaş 
çığırtkanlıklarına inat barrşı istemeye devam edeceğiz. 
Bizden kaçırılmaya çalışılan 
özgürlüğü tekrar kazanacağız. 
Saray iktidarına inat sokakları 
ve alanları doldurmaya devam 


edeceğiz. 


unit 


iöuel 


ERİ 


ozgurgenclik.org 


AKP yeni bir toplumsal yapı hazırlığı içinde.Bu yapı özünde 
gerici, muhafazakar bir nesil yetirmeyi hedefliyor. Elbette 
bu hedefin önünde ki en büyük engeli de kadınlar olarak 
görüyor. Kadınların yaşam alanlarına dönük her saldırısının 
temelinde de bu muhafazakarlaştırma faaliyetleri vardır. Son 
zamanlarda ülke gündeminden de anlaşılacağı üzere Saray 

aş çığırtkanlığı yapmaktadır.Kadına yönelik 
ikle de psikolojik şiddetin de bu savaşın 
önemli bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Cinsel özgürlükler temelinde taleplerini sıralayan kadınlar kendi bedenleri, 
emekleri ve kimlikleri üzerinde söz, karar ve denetim hakkının yalnızca kendilerinde olmasını talep ediyor. Akp bu 
üdahale halini bir cinsel politika olarak sürdürmektedir, Cinsel politikadan ka: 
gerçekleştirdiği saldırıları y 
lemektedir. 


Bu politikalardan belki en çok dikkat çekeni eğitim de 

yapılan cinsiyetçi tekçi değişikliklerdir. Müfredatta yapılan 

değişil iklerle kadını anne olarak kodlamış eğitim temelinde tamamen bilimden arındırmıştır. Okullarda ki gelinlikli 

düğün provaları ile de net bir biçimde anlaşılacağı gibi Saray 
ği yeni toplumsal düzenin temellerini 


yaratmayı hedeflediği 
daha ilk basamak pi k ilk ve orta okullarda ardından da lise 
ve üniversiteler de atmaktadır.Saray yaptığı bu değişikliklerle 
erkek egemen zihniyete alkış tutuyor. 


Barışa Ve Özgürlüğe Susadık 


Ülke içinde kaos ve gerilim ortamı Sarayın yoğun çabaları ile 
her geçen gün tırmanarak devam ediyor. Temeli cinsiyetçilik 
ve tek olan üzerinde kurulan Saray aklı, karşı ses çıkaran, 
kendine aksi beyanda bulanan herkese savaş açmış ve pervasızca ilerlemekte. Savaşı ülke içinde ve dışında yayma halinin 
bir ürünü olarak Efrin'e başlattığı “zeytin dalı” operasyonu 
durmaktadır. Resmi bir işgal halini alan operasyondan en büyük zararı yine sivil halk, özelde de kadınlar ve çocuklar görmüştür. İç politikada oluşturmaya çalıştıkları tek tipleştirme 
politikalarının da hizmet ettiği durum hiç şüphesiz iç savaş 
hazırlıklarıdır. Kadınları özelde hedef alan yargıları, şiddeti, 
tacizi ve tecavüzü meşru hale getiren yasaları ile hükümet 
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PERSPEKTİF 


ÖZGÜRLÜĞÜ 
KAZANALIM 


bildiği tüm yollarla kadınların cinsel özgürlüklerine yani söz 
karar ve denetimini elinden almak istiyor. Siyasi rejiminin 
en büyük dayanağı olan erkek egemen zihniyetinde hedefinde istedikleri ölçülerde söz söyleyen hatta gerekmedikçe 
söylemeyen kadınlar yaratma çabası vardır. Toplumsal öfkeyi 
tırmandırma aracı olarak da her geçen gün yeni bir cinsiyetçi 
politika geliştiriliyor. Kadınlar ise daralan yaşam alanlarına 
sahip çıkmak için toplumsal bir dinamik halini alıyor. 


Peki Ne Yapacağız 


Saray açıkça bir savaş ortamı oluşturmakta ve karşısındaki en 
büyük taşı koyuş gücünün kadınlar olduğunun farkında. Bu 
farkındalıkla beraber her gün dozunu biraz daha arttırarak 
müdahale biçimlerini salt fiziki şiddetten e p bir psikolojik savaş haline getirdi.Bu psikolojik savaş halinin bir yansıması da toplumsal dinamikler içinde en hızlı harekete geçen 
ve refleks veren lise ve üniversiteli genç kadın kitlesidir. 
Liselerde AKP hükümeti dönemi boyunca özel olarak hedef 
alınan eğitim sisteminin genç kadınlar üzerindeki yansıması 
yadsınamaz derecededir. Müfredatta yapılan değişikliklerle 
kadına biçilen misyonun parantez içinde kutsal annelik olduğu, evliliğin-ailenin hayatta olmazsa olmaz olduğu vurgusundan tutalım da cihatın bir ibadetmiş gibi gösteren savaş 
sevici ve bir o kadar da bilimden uzak kadın düşmanı aklın 
ürünüdür. Liseli genç kadınlar için aile okul ve özelde de 
öğretmenlerin üzerlerinde yaratmaya çalıştıkları sürekli baskı 
hali bir biçimi ile kadınları örgütlenmeye ve hayatın her alanında sözünü özgürce söylemeye itiyor. Tam da bu halkadan 
Özgür Genç Kadınları özgürlükleri temelinde birleştirecek ve 
pekiştirecek refleksif eylemliliklere her zamankinden daha 
çok ihtiyaç vardır. Liselerde sıkça yaşanan ve hasır altı edilmeye çalışılan her türden taciz olayı anında teşhir edilmelidir. 
Kadınlar cephesinden politik özgürlükler meselesinin özelde 
en önemli hatta hiç şüphesiz liselerdir ve özneleri de liseli 
genç kadınlardır. Üniversiteler içinde durum liseler ile benzer 
yanlar taşır. Özgün olarak kampüslerde yürütülen kadın mücadelesi bakımından en belirgin olanı devlet destekli ÖGB ve 
polis şiddetidir. Eğitim alanında çıkartılan Kanun Hükmün- 
de Kararnamelerle okullardan uzaklaştırılan akademisyenler 
ve sonrasında ardı arkası gelmeyen ihraç ve soruşturmalar 
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ile üniversiteler bilimsellikten uzak, 
muhafazakar ve her alanda tekçi bir 
aklın avuçlarında şekillenir hale geldi. 
“Ama tüm bu gericilik faaliyetleri içinde 
genç kadınlar açığa çıkarttıkları kadın- 
İlk bilinci ile kampüsleri ajitasyon ve 
teşhir yöntemleri ile AKP'nin oyuncağı 
olmaktan kurtarmıştır. Kampüslerde bu 
misyonu üstlenecek olan genç kadınları 
yeni dönemde de hükümet özel olarak 
hedefine alan çalışmalar yapacaktır. 
Fakat kadınlar cephesinden geçmiş 
örnekler gösteriyor ki geri adım atacak 
olan taraf biz değiliz. Bu psikolojik 
temelli savaşın kazananı hiç şüphesiz 
kampüslerde liselerde genç kadınlar 
olacak. Kadınlar ne yapacak sorusuna 
en güzel cevapta kuşkusuz kadınlar 
yine bildiğini yapmaya devam edecek 
olur. Özgecan isyanından kıyafetime 
karışma eylemlerine OHAL ve KHK'lara kadar bir çok ağ 
kadınlar doğru bildiğini söy 
vazgeçmedi ve vazgeçmemelidirler. Bu 
tüm zamanlarda olduğu 
gibi gi z ve bilincimizle inandığımız şeyleri haykıracağız. 


Özgürlüğü Birlikte Kazanacağız 


Kadınların yaşamlarına dönük devam 
eden saldırılarına karşı açığa çıkan. 
temel slogan şüphesiz ÖZGÜRLÜĞÜ 
KAZANACAĞIZ olacaktır. Bu slogan aynı zamanda önümüze örülmeye 
çalışılan her türde duvarı yıkan bir 

a ılıkta, Eğitimdeki tekçiliğe 


karşı özgürlüğü kazanacağız, barışı 
örelim özgürlüğü kazanalım, kızıl sopa 

kullanalım özgürlüğü kazanalım Bizim 

olan her şeyi özgürlüğümüzle mücadele 
ederek kazanacağız demenin başka bir 

ismidir.Susmayalım birleşelim, özgürlüğü birlikte kazanalım demektir. 


ÖGK 8 Marta giden süreçte Özgürlüğü Kazanacağız sloganı ile liselerde, 
kampüslerde ve sokaklarda bildirileri, 
stickerleri, anketleri ve bir çok başka 
aracı ile genç kadın kitlelerine ulaşarak 
hepimizin ortak talebi olan özgürlükler 
sorununu anlatacak.Liseli ve üniversite- 
Ji genç kadınların ortak özgürlük arayışı 
eksenli bir araya gelişlerinin daha sık 
hale gelmesi için ortak paylaşımlar örgütlenecek.9 şubat tarihinde başlayacak 
olan kampanya 8 marta kadar devam 
edecek ve bu sürede hedef olarak da 
oluşturulmaya çalışılan tek tipte insan 
ve özelde de itaat eden kadınlar yaratma çabası içinde olan Saray ideolojisi 
hedef alınacak. ÖGK gerici ideolojiye 
karşı cins bilincini kuşanarak ve de özgürlüğü kazanarak bu 8 Martta alanlarda olacak. 


Genç kadınlar yaratılmaya çalışılan tek 
tipleştirmelere , yasama-yürütme-yargı 
üçlüsünün erkeği koruyup kollamasına, baskı ve cinsiyetçiliğe karşı yeni 
bir yaşam istiyor. Şiddete ve tacize kol 
kırılır yen içinde kalır demiyor.Bunun 
karşısında yaşamına dönük uğradığı 
her türden müdahaleye karşı özgürlü- 


t 


j 
0) 

it 

ba 


ğüne sahip çıkıyor.Akp'nin düşmanca 
politikalarına karşı birleşip planlarını 
bozalım.Sesimiz birbirimize ulaştığın- 
da, ellerimiz birbirine kenetlendiğinde 
gücümüzün karşısında duramayacak- 
İar.Genç kadınlar bu 8 Martta baharın 
umudunu kuşanarak alanları dolduracak.Geçmiş kuşakların ve erkek egemen kapitalist düzenin karabasanından 
kurtulup eşitliği ve özgürlüğü kazanacağız.Genç kadınlara çağrımızdır; 


Direnişin cemresi olalım, özgürlüğü 
kazanalım! 


Ülke içinde kaos ve gerilim ortamı Sarayın 
yoğun çabaları ile her 
geçen gün tırmanarak 
devam ediyor. 

Temeli cinsiyetçilik ve 
tek olan üzerinde kurulan Saray aklı, karşı ses 
emer kendine aksi 

eyanda bulanan herkese savaş açmış ve pervasızca ilerlemekte. 


© ır > 
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liğin nasıl üretildiğini ve sürdürüliz taraflar arasında çarpışan fikir ve eylemleri 


İanmıştır. Bu kitapta Milleri edebi akel ev, 
örünürde a-politik olan alanlarleri ve bu alanlarda erkek egemenliğinin aslında 
nasıl politik olarak kurumlaştığı üzerinden bir analiz yapmıştar. Cinsel politika yoluyla cinsiyet basit bir biyolojik olgu olkilerinde bir grubun diğer grup 


r paylaşımındaki eşitsizliğin ve bu eşityan dinamiklerin, ilkelerin ilişkisi ola- 


sürmesini sağ, 
rak açıklanabilir. 


Erkek egemenliğinin kendi sürdürülebilirliğini sağlamak adına izlediği cinsel politikayı anlamak, çözümlemek ve kadın 
yanlı bir cinsel politika üretmek kadın özgürleşmesi için el 
zemdir. Kadın cinsinin tahakküm altında tutulması tek başına kadınların tutsaklığı anlamına gelmemektedir. Erkek cinsinin, sınıfsal konumundan, toplumun hangi katmanından 
olduğundan bağımsız kadının tahakküm altında tutulmasından sağladığı çıkarlar vardır. Kadın gerek ücretli iş gücünde 
katıldığında, gerekse ev içi emeğiyle sömürülür ve bu her iki 
durumda da en nihayetinde erkek egemen sistemin güçlenmee sürdürülmesi sağlanır. Kadın bedeninin ve emeğinin bu 
biçimde tahakküm altında tutulması aynı zamanda kapitalist 
sistemi besleyen önemli bir noktadır, zira sermaye birikimine 
katkı sağlar. Kadının ücretsiz ev içi emeği, gerekli iş gücünün 
üretiminde ve yeniden üretiminde ev işlerinin kamusal olması 
durumunda olacağından çok daha karlı bir biçimde kapitalist 
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görmesi ve erkeklere yabancılaşma denizinde güvenli bir 'ada? 
sağlaması misyonuyla eve kapatılır, köleleştirilir, bedeni, emeği zerinde tahakkü m kurulur. Cins Ip 
tek işlevi kadınların cinselliği ve emeği üzerinde tahakküm 
kurmak değildir. Çünkü bunun doğrudan sonuçlarını kadınlar 
deneyimleşse dahi, bir bütünüyle sosyal ve ekonomik hiyerarşinin, iktidar mücadelesinin yaşamın her alanında nü 
emin oluşumunu sağlar. Haliyle cinsel poli 
kadınların ve ezilen cinslerin erkekler tarafından s 
sine katkı sağlaması bakımından değil toplumdaki 
sizliklerin üretiminde de önemli bir yerde durmakt 
egemenliği bir kurum olarak tarihsel anlamda değişim gösterse de genel olarak toplumdaki diğer eşitsizliklerin sınıfsal, 
zümresel ve başkaca katmanlaşmaların içine nüfuz etmiş ve 
bunların bir bileşeni olmuştur. Örnek vermek gerekirse milliyetçilik, ırkçılık ve sömürgeciliği erkek egemenliğinden ayrı 
düşünemeyiz. Fethedilmeye çalışılan topraklar kadın bedeni 
ile özdeşleştirlerek bütün bu süreç içinde erkek egemenliği 
daha güçlü üretilir. Kapitalizm kendini ataerki üzerinden güçlendirir, milliyetçi ve ırkçı söylemler kadın ve ezilen cinslere 
karşı bir düşmanlık ve erkekliği yücelten bir anlayışla kol kola 
gider. 


Biraz güncel cinsel politika örneklerine bakarsak, AKP iktidarının kadınları bir direniş öznesi olarak tanıdığını ve kendine tehdit olarak gördüğü bu kesimi bertaraf edebilmek adına belli politikalar izlediği açıkça görülebilir. Daha fazla hak 
talep etmelerine karşı tahammülsüzlüğü yanı sıra, kazanılmış 
alanlara saldırarak kadınların kamusal alanda var olabilecekleri, nefes alabilecekleri her türlü alanı boğarak yeniden eve 
kapatmaya çalışmaktadır. Ancak kendi makbul profiliyle örtüştüğü ölçüde evden çıkabilecekleri alanlara izin vermekte 


zat örgütlemektedir. Yaratmak İstediği kadın profili geleneksel rollerini kabullenen, aile içinde ve toplumda bu geleneksel 
rollerle yetinen ve erkeğin yanında kendi yerini bilen ve daha 


fazlasını talep etmeyen bir profildir. Siyasal İslamın gölgesin- 
de oluşturmaya çalıştığı yeni devlet ideolojisi ile örtüşen, erkek için ve devlet için çocuk doğuran, büyüten, emeğini ve 
bedenini bunların hizmetine sunan kadın profilini yaratmak 
için sahip olduğu tüm imkanları kullanmaktadır. Meclisten 
geçirmeye çalıştığı cinsel istismarı meşrulaştıran yasa tasarı- 
İarı olsun, kadın ve erkeğin fıtratının farklı olduğu ve eşitsizliğin doğal olduğu yönündeki söylemlerde bulunan Diyanete 
nikah yetkisi verilmesi olsun, kendi bedeni ilgili karar hakkını 
elinden almaya yönelik kürtaj karşıtı söylemler ve yasaklama 
girişimlerinde bulunmakta, hukuk sistemini kadının kazanılmış haklarını tehlikeye atacak biçimde değiştirilmesi yönünde 
adımlar atmaktadır. Siyasilerin * En az üç çocuk yapın. gibi 
söylemleri, kadınların toplum içinde nasıl davranacağına dair 
ifadeler günlük siyasetin doğal bir parçası haline getirilmekte, 
cinsel suçlarda cezasızlık, ödül gibi cezalar, “iyi ha? indirimleri kanıksanmış bir pratik olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınların nerede nasıl davranacaklarına, nasıl giyineceklerine, 
nasıl güleceklerine dair kurulan cümleler kendi erkek egemen 
zihniyetlerinin kazara yansıması değil sadece, bunun sürdürülmesi için bilinçli olarak geliştirilmektedir. Medya, diziler 
ve televizyon programları yoluyla yaratmak istediği kadın 
profili sunulmakta, kadına karşı şiddet meşrulaştırılmaktadır. 
Eğitim sistemini yeni baştan cinsiyetçi bir yaklaşımla kurgulayarak “milli ve dini değerlere uygun aile yapısına kolayca 
eklemleyebileceği yeni kuşaklar şekillendirmeye çalışıyor.Sonuçları da son yıllarda taciz,tecavüz ve kadın cinayetleri oranlarındaki rtışlar olarak görülüyor.Bütün bunlar mevcut iktidarın kendi temellerini erkek egemenliği üzerinden 
yükseltmek,güçlendirmek ve sürdürmek için izlediği cinsel 
politikaların birer parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. 


Mevcut iktidarın, dünyanın her yerinde iktidarların, ve bir bütün olarak erkek egemen sistemin sahip olduğu olanaklar ve 
güç ile izlediği bu cinsel politika, karamsar bir tablo sunuyor 
gibi görünse de, kadınlar kazanımlarından kolay kolay vazgeçmeyecektir. Kadınlara yönelik daha saldırgan bir politika 
izlenmesinin altında kuşkusuz artık kendi iktidarını tanımayan, erkeğe tabii olmayı reddeden kadını kontrol altında tutmak için çırpınan erkek egemenliğinin kendini kurtarma çabaları yatmaktadır. Yüzyıllardır sahip olduğu güç ellerinden 
kayıp giderken tutunmak için saldırganlaşan bir sistem vardır, Kadınlar bu güç ilişkisinin ezilen bir tarafı olarak kendileri üzerindeki kurumsallaşan bu baskıya karşı ürettikleri cinsel 
politikaların etkinliği oranında bu baskıyı bertaraf edebilir. 
Devrimci-demokrat ve bütün toplumsal hareketler de erkek 
egemenliğinin toplumsal ve politik kurumlar üzerindeki etkisine gereken önemi atfetmediği takdirde hiçbir radikal t0plumsal değişim mümkün olmayacaktır. 
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Pa 8 Mart'ta Greve! | Y in 


Şiddetin ve tüm sömürü biçimlerinin d: 
vaş ganimeti olarak gasp eden zalimliğe 
karşı greve gidiyoruz. Hayatlarımızı ve öze: 


gal olmadığını göstermek için dünya çapında greve gidiyoruz. Bedenlerimizi sa- 
A ye Al e Irkçılığa ve bedenlerimizle topraklarımıza el konulmasına 
rkliklerimizi savunmak için greve gidiyoruz. Arzularımızın yeryüzünde yeni bir 


yençlik 


ERİ 


yaşam biçimi tahayyül lebiiği kendimize ait bir zamanı yaratmak için greve gidiyoruz. 


Biz kadınlar doğduğumuz andan itibaren hayatımızda birçok şey için farkında 
olarak ya da olmadan mücadele etmek 
durumunda kalırız. Çocukken oynamak 
istediğimiz. oyuncak araba için verdiğimiz mücadele ile bir şanti 
mühendisi olmak 


her yerinde sağcı 
ükseliyor ve er 


ta, duygusal ilişkilerimizde, iş yerlerin- 
de yani hayatımızın bütününde kendini 
hissettiriyor. Buna karşı olarak dünyanın 
her yerinde bütün kadınların isyanını bir 
virüs gibi yaymasının kaçınılmaz bir 20- 
runluluk olduğunu görüyoruz. 


Geçtiğimiz günlerde Arjantinli kadın hareketi “Ni Üna Menos” kadınları ikinci 
defa 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Gününde “Şiddetin ve tüm sömürü biçimlerinin doğal olmadığını göstermek 
için dünya çapında greve gidiyoruz. Bedenlerimizi savaş ganimeti olarak gasp 
eden zalimliğe karşı greve gidiyoruz. 
Irkçılığa ve bedenlerimizle topraklarımı- 
Za el konulmasına karşı greve gidiyoruz. 
Hayatlarımızı ve özerkliklerimizi savunmak için greve gidiyoruz. Arzularımızın 


yeryüzünde yeni bir yaşam biçimi tahay- 

i edebildiği, kendimize ait bir zamanı 
yaratmak i için greve gidiyoruz. * diyerek 
Küresel Kadın Grevi'ne çağırdı. Geçen 
sene 55 farklı ülkeden kadınların dahil 
olduğu ilk ulusal kadın grevi gerçekleşmişti.Küresel Kadın grevi kısmi olarak 
1975 yılında İzlanda'da erkeklerden daha 
az ücret almayı reddeden 25.000 kadının 
Reykjavik sokaklarını doldurduğu, ka: 
dın nüfusunun “6901 işe gitmediği 
ev içindeki işleri yapmayı reddettiği eylemden ilham alınarak ortaya çıktı. Başka uluslardan, renklerden, kültürlerden 
kadınlar bazen sessiz çığlıklarıyla bazen 
aynı anda kestikleri yollar, çalıştırmadıkları makineleriyle birbirlerine ses verdiler. Farklı politik arka plana ve dünya 
görüşlerine sahip kadınlar dünyada yükselen kadın düşmanlığına, baskıcı rejimlere ve neoliberal saldırganlığa karşı 
“Kadınsız bir gün” diyerek bulundukları 
tüm alanlarda yaşamı durdurdular. 


Tarihe baktığımızda kadın grevlerinin 
farklı ülkelerde ve çeşitli mücadelelerde 
başarıya ulaştığını görebiliriz. Mesela 
Polonyalı kadınlar kürtaj yasağını getiren yasa tasarına karşı greve çıkmış ve 
yasa tasarısını geri çektirmişti. Kolombiya'da ise kadınlar yollarının yapılması 
seks grevi yapmış çok kısa bir süre 
rdı. Bunun 


içerisinde başarıya ulaşmışla 
gibi bir dizi örnek sıralayabiliri: 
lar tarihin her anında emek sömürüsi 


şam biçimine karşı bir duruş ilemi: 
lerdir. Kadınların tarih boyu yaşamlarına 
müdahalelere karşı tekil eylemlilikleri 
olsa da bugün erkek egemenliğine karşı uluslararası topyekün bir kadın grevi 
çağrısı yapmak ve bu çağrıyı desteklemek kadın enternasyonaline giden bir 
yol olarak görmek sevindiricidir. Kadın 
hareketinin kazandığı ivmenin göstergesidir. Biz de 8 Mart'ta bu grev çağrısına 
destek vermeli erkek şiddetine, tacize 
tecavüze, yanı başımızdaki işgale, sıra 
arkadaşlarımızın zorla evlendirilip yaşamlarına dair karar haklarının ellerinden alınmasına, tecavüze uğramalarına 
karşı okullara gitmeyerek, o gün alışveriş yapmayarak, çalıştığımız iş yerine 
gitmeyerek, sokakta kız kardeşlerimizle 
özgürlük talebimizi haykırmalı hayatı 
durdurmalıyız. Gökyüzünün yarısı olan 
biz birbirimizle olduğumuz sürece güçlüyüz. Hep birlikte, hayatımız için hayatı durdurmanın tam zamanı, 


Ezel 
YILMAZ 


Rojava'da 19 Temmuz 2012'de kazanılan devrimle birlikte Ortadoğu ve dünya kadın hareketinde yeni bir tarih 
yazılmış oldu. Bu tarihin mimarları olan kadınlar, Rojava 
Devrimi'ni yarattılar. Bu yüzden Rojava Devrimi bir kadın 
devrimdir. Ortadoğu'da kadın nedir diye sorduğumuzda 
sanki hiç yaşamamış, köle gibi kullanılan, evde tarla da ya 
da göçlerde daha çok ezilen, hizmetçi gibi gören, kadın 
bedenlerini sadece cinsel obje olarak gören, kadını çocuk 
doğuran ve büyüten olarak adlandırılan bir toplum olduğunu düşünürsek, Rojava Devrimi'nin Ortadoğu ve dünya 
kadın hareketleri bakımından ne kadar öneme sahip oldugunu bir kez daha görmüş oluruz. 


Savaş coğrafyası içerisinde kadının en temel görevi *çocuklarını korumak, karınlarını doyurmak yeri geldiğinde 
bedenlerini siper eden olarak görünüyor. DAŞ zihniyeti 
kadını dini anlamda sömürerek şeriat kanunlarını hükmetmek istiyordu. Minbic'teki kadınlar DAİŞ çetelerinin 
bölgelerini işgal altına aldıklarında sonra kendi ideolojilerine göre, kadınların sadece siyah tek tip bir elbise giyme 
zorunluluğunu ve erkek olmadan dışarıya çıkamadıklarını 
söylüyordu. Köle pazarlarında kadınları satarak savaşın en 
ağırını yaşayan kadınlar olduğu gibi savaş esnasında kadınlardan bir o kadar korkan bir zihniyet DAİŞ. Zira kadın 
savaşçılar tarafından öldürüldüğünde cennette gidememe- 
nin korkusu kadınları savaşta bile ikinci planda nitelendirdiği gösteriyor. Ama kadınlar inadına DAİŞ'in üzerine 
giderek onların cennete gitmesine izin vermediler. Savaştan kaçmak kurtulmak yerine “sadece erkeği ve çocuğu 
için” yaşaması gerektiğini düşünenlere karşı, kadınlar 
Rojava'da bu savaşı lehlerine çevirerek * bizler sadece biz 
olduğumuz ve kadın olduğumuz için buradayız ve kimliğimiz ve kentimiz için savaşacağız? diyerek Rojava devrimini 
aynı zamanda kadın devrimi olarak değiştirdiler. 


Bakur'da (Kuzey Kürdistan) Kürt özgürlük mücadelesi 
bakımından Zilan, Beritan ve Sarya yoldaşları anmadan 
geçilmeyeceği gibi Rojava da kurulan kadın mücadele- 
$i ve devrimi bakımından da başka bir anlam taşıdığını 
belirtmek gerekiyor. Zira Rojava Devrimi, kadın devrimi 
kendiliğinden oluşmamıştır. Kadınların gerillaya ilk katlımlarında savaşçıların yemeğini hazırladığı kıyafetlerini 
yıkadığı bir dönemden kadın savaşçıların iradesiyle ve savaşçı ruhlarıyla başka bir atılım gerçekleşti. Rojava devriminde, devrimin varoluşuna katılan Bakur kadınlarının 
ve sosyalist kadınlarının kadın aklı, cins bilinci ile yoğurmasıyla Rojava Devrimi'nin bir kadın devrimi olmasına 
zemin hazırlamıştır. Kürt kadın hareketi öncülüğünde 
başlayan Rojava Devrimi kadınların evlerinden çıkarma- 
nın zorunluluğundan bahseder. Kadınlara önce kendiniz 
için mücadele edin çağrısı yapan YPJ, hem askeri hem 
de teorik eğitimlerle savaşa hazırlamıştır. Silahlar erkeklerin çocukluk yaşlarında bile oyuncak olarak bellerinde 
taşıdıkları aletlerdi. Kadınlar kendileri için devrim niteliği 
taşıdığını fark ettiler ve ellerine aldıklarında düşmana sıkmadan önce kendi gelenekselliklerine sıktılar ve ilk kimlik 
savaşına başlamış oldular. Sadece askeri alanda değil tabi 
siyaset alanında da kendilerini var etmeleri gerekiyordu. 
Mutfaklarını, çocuklarını terk eden kadınlar savaş bittikten sonra da evlerine dönmek yerine Rojava'da var olan 
komünlere katılarak kendilerini inşa etmeye başladılar. 
Jinwar bunlardan biridir. 


“Jin? kadın ve yaşam anlamında “war ise toprak ve mekan 
alamı taşıyan iki kürtçe kelimenin birleşiminden oluşuyor. Jinwar özgür bir komünal yaşama dayanarak kadınların toplandığı, birlikte yaşadığı ve çalıştığı bir mekanıdır. 
Bunun gibi pek çok örnekle karşılaşabiliriz Rojava'da, Ev 
emekçiliğinden Eş Başkanlığa, tarım işçiliğinden Rakka 
gibi önemli hamlelerde komutanlığa uzanan bir çok hayat 
var, Kazanılan hamlelerde alışıla gelmiş erkeklerden çıkıp 
kadınların zafer zılgıtlarını duyduğumuz bir devrimdir 
Rojava Devrimi. Çocuklarına eşit biçimde büyüten aklının 
hep adalet ve eşitlik çerçevesinde geliştiren kadınlar Rojava'da da kadın adaletinin bir yansıması olan halk mahkemeleri kurup, sistemini geliştirmişlerdir. 

Kadınlara özel misyonlar biçilmesi adalet vurgusunun 
daha net biçimde ortaya koyduğunu da göstermektedir. 
Özgür basın alanında da öncü bir rol üstlenen kadınlar 
düşmanın peşinden de, gerçek haberin peşinden de koşmuşlar ve bu uğurda ölümsüzleşmişlerdir. Savaşın da, devrimin de hem mutfağında hem yönetim kademelerinde, 
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savaş alanlarında ve her türden karar verici mekanizmalara 
ve masalarda kadınlar oldu ve olmaya devem ediyor. Devrimin 
parçası ve öncüsü olan kadınlar devrimi savunmak inşa etmek 
için görev üstlenmekten çekinmiyorlar. Erkek yoldaşlarına 
karşı da “erkek zihniyetiyle de mücadele etmeyi sürdürüyorlar. 
Sosyalist genç kadınlar da Rojava'da yaşanan devrime sırtlarını çevirmemiş aksine yüzlerini Rojava Devrimi'ne döndürmüştür. Kobane'yi beraber savunduk beraber inşa edeceğiz 
şiarıyla Suruç'a yola çıkan gençler ve genç kadınlar devrimle 
buluşmaya ve onun bir parçası olmaya yola çıkmışlardı, Ezgi, 
Polen, Aydan, Büşra, Ece... 


Enternasyonalist mücadele bakımından da ayrı bir önem ve 
değer olarak görülen Rojava devriminden bir çok ülkeden genç 
kadınlarında yüzlerini döndükleri yer olmuştur. İvana yoldaşın 
Almanya gibi bir ülkeden tüm imkanlarından vazgeçip Rojava'da ki kadın devrimine dokunmak için yola çıktığı gibi. Son 
mermisine kadar bulunduğu alanı savunup ölümsüzler kervanına katıldı. Naaşı Almanya'ya götürülmek üzere Mardin'e 
getirilen İvana yoldaşın annesi binlerce kişinin İvana'yı sahip- 
İenmesini ve onu uğurlamaya geldiğini gördüğünde İvana'nın 
mücadelesinin Kürt halkı ve kadınları için ne kadar büyük bir 
anlam taşıdığını da görmüştü. 


Bütün dünyanın kalbi olan Rojava Devrimi sadece Kürt halkı değil bütün devrimci, demokrat ve sosyalistlere başka bir 
dünyanın var olduğunu göstermiş oldu. Rojava Devrimi dünya 
kadın hareketinin de ve genç kadınların da bir kalesi olarak 
görülmeli ve buradan güç almalıdır. Rojava devirimden örnek 
alan kadınlar bunu Rojava ile bırakmadılar tabi ki. Rojhilat'ta 
(Doğu Kürdistan) rejim ve ekonomik krizler ışığında patlak 
veren sokak isyanlarında da kadınlar i isyanı, sokaklara çıkarak 
baş örtülerini meydanda sallayarak rejimine karşı bayraklarını 
sallamış oldular. Vida Movahed bu eylemlerden sonra kaçırılarak gözaltına alındı ve tutuklandı. Rojhilatlı kadınlar daha 
sonra bu eylemleri devam ettirmesiyle serbest bırakıldı. 


Başur daki isyana Başur'daki kadınların sembolik de olsa 
sokağa çıkması ve bu isyanın bir parçası olması çok anlamlı 
ve değerlidir. Çünkü kadınlar özgürlüğün nereden geldiğini 


öğrenmeye başladı. Bakur'da ( Kuzey Kürdistan) OHAL le 
birlikte sokak eylemlerinin yasaklanması, belediyelerin işgal 
edilmesi gibi bir çok devlet saldırısıyla karşı karşıya gelmiştir. 
Belediye binalarını işgal eden devlet ilk olarak Eş Başkanlara 
saldırmış, kadın Eş Başkanlarını gözaltına alıp tutuklamıştı. 
Amed belediyesini işgal eden T.C. devleti belediyenin hemen 
önünde kadın direnişiyle karşılaşmış ve burada bir çok kadın 
siyasetçiyi gözaltına alıp tutuklamıştır. Sebahat Tuncel gibi... 
Kadınlar bu saldırılara karşı 8 Mart, 25 kasım gibi önemli kadın gündemlerinde bu yasağı delmiş alanlarda sokaklarda 
olmuştu. Devlet Amed'in Sur ilçesinde evlerini terk etmeyen 
kadınları da su ve elektrik vermeyerek kendince cezalandırmıştır. 


Kadınlar bu saldırılara karşıda evlerini terk etmeyerek nöbet 
tutmuşlardır. Yine Sur'da genç kadınlar sürekli kendilerini taciz eden erkekler için öz savunmalarını yapıp nöbet eylemleri 
gerçekleştirmiştir. Sokaklard: u büyüterek, savaş alanlarda cephelerde var olarak göründü ki, Rojava hem dört parça Kürdistan'da hemde Ortadoğu'da kadın devriminin işaret 
fişeğini ateşlediğini Dün Kobane'de Miştenur tepesinde bedenini feda eden Arin Mirkan gibi şimdi de Arin Mirkan'nın 
doğduğu toprakları T.C.. nin işgalinden kurtarabilmek için 
kendi bedenini feda eden Avesta gibi. Efrinde kadınlar var oldukça Rojava devrimini kendilerine miras kabul eden kadınlar 
bu devrimi sahiplenmek için mücadelelerine devam edecek ve 
işgalci T.C. ve onun cihatçı çetelerine karşı mücadele etmekten asla geri durmayacaktır. 
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Suriye'de çeşitli baskı rejimleri karşısında susturulmaya çalışılan muhalefetin önce barışçıl gösterilerle, ardından devlet 
güçleri tarafından maruz kaldıkları yoğun şiddet ve toplu 
katliamlar ile birlikte adım adım sürüklendiği iç savaşı bütün 
dünya seyretti. 2011 yılında patlak veren bu savaş sırasında 500.000'den fazla sivil can kaybı yaşandı ve milyonlarca 
insan bilinmez bir geleceğe doğru göç etmek zorunda kaldı. 
İçişleri Bakanlığı'nın Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 2018 
verilerine göre, şu an, Türkiye'de geçici koruma kapsamında 
en az 3.466.263 Suriye vatandaşı bulunmaktadır. Bunların 
228.918'i geçici barınma merkezlerinde ikamet ederken, geri 
kalan 3.237.354 kişi bu merkezlerin dışında yaşamaktadır. 
Halk arasında mülteci kampları olarak da bilinene geçici 
koruma merkezleri dışında yaşayan göçmenler için, herhangi 
bir yaşam standardında bahsetmek imkansızdır. Buna gerek 
göç politikasındaki yetersizlikler gerekse mültecilerin ülke 
genelindeki eşitsiz dağılımı sebep olmaktadır. 


Uzunca bir süredir adını söylemenin bile bir bedelinin bu- 
Tunduğu demokratik ya da barışçıl koşullar dahi, ne kadınlar 
ne LGBTİ'ler ne de çocuklar için tam ve eşit bir güvenlik ve 
yaşam standardı sağlayamamaktadır. Buradan hareket ederek, savaş koşullarının kadınlar, çocuklar ve LGBTİ*”lar için 
ne kadar zorlayıcı olduğuna ya da göçmenlik, geçici koruma 
statüsü gibi güvencesiz koşulların ne büyük riskler taşıdığına 
dair bir sonuca varmak oldukça mümkündür. 


Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği'nin 
2017 yılında yayınlamış olduğu Türkiye'de “Geçici Koruma” 
Altında Suriyeliler ve Seks İşçiliği başlıklı rapor, bu konuda ulaşılabilecek en detaylı ve kapsamlı çalışma olarak ele 
alınabilir. Bu yazı içerisindeki bilgilerin birçoğuna da bu 
rapor kaynaklık etmektedir. Rapor dahilindeki ilgileri kısaca 
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gözden geçirmek gerekirse, Türkiye'ye gelen Suriyeli kadın 
ve LGBTİ'lerin gerek esnek çalışma saatlerinin olması gerek 
yüksek yetkinlik kriterlerinin aranmaması gerekse diğer iş 
kollarına oranla daha yüksek bir kazanç kapısı oluşturması 

iyle yarı zamanlı, tam zamanlı ya da ihtiyaç halinde 
yaptıkları bilinmektedir. Bu durumun, kesinlikle, 
sömürü altında, çok düşük ücretlerle ve zorla seks endüstrisinde çalıştırılmak suretiyle insan ticareti denen suç unsurunun mağduru olmalarından farklı olduğu bilgisi akıllarda 
tutulmalıdır. Aynı şekilde, bu kez insanlık suçu kapsamına 
giren çocuk işçilerin bu endüstriye zorlanması da maalesef 
bir gerçeklik olsa da hiçbir şekilde seks işçiliği kapsamına 
girmemekte, dolayısıyla bu alanlarındaki suç teşkil eden davranışlara ilişkin veriler raporda yer almamaktadır. 


Raporun en önemli verileri sorun tespiti ve çözüm önerilerinin oldukça paralel bir şekilde ilerlemesidir. Sektöre, 
zorunluluktan dolayı kimi zaman bilgisizce atılan bazı işçiler 
özellikle sağlık alanında ciddi sorunlar yaşamaktadırlar, 
Bunların başında hem müşteri talebi hem de daha yüksek 
ücret karşılığında korunmasız cinsel ilişki gelmektedir. Aynı 
zamanda düzenli sağlık kontrollerinin sağlanmaması da bir 
başka ciddi sağlık sorunudur. Yine, Suriyeli göçmen seks 
işçileri halihazırda maruz kaldıkları ayrımcılığın üzerine bir 
de çalıştıkları alan sebebiyle Türkiyeli seks işçilerinin yaşadıklarına benzer şekilde, hatta kimi zaman daha ağır koşullarda şiddete maruz kalmaktadırlar. Bu şiddet durumundan 
korunmak ya da hesap sormak konusunda da ciddi çıkmazlar 
gözlenmiştir. Örneğin, ülkedeki adalet bürokrasisinin nasıl 
işlediği konusunda bilgi sahibi olmamak, başvuru yapması 
gereken mekanizmalara seks işçiliği hakkındaki toplumsal 
görüşler sebebiyle başvurmaktan çekinmek, cezasızlık örneklerinin görülmesi ile cesaret kaybı yaşamak zaten geçici 
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koruma statüsünde olmanın verdiği güvensizlik duygusu, 
toplumsal cinsiyet kalıpları, dil sorunu ve daha birçok sebep 
ile gerçek bir çaresizlik ile mücadele etmektedirler. 


Raporun kanımca en önemli bölümü olan öneriler kısmı ise 
şunlardan oluşmaktadır: 


-Öncelikle mültecilere karşı yürütülen damgalama ve ayrımcılık politikalarının derhal önlenmesi, 


-sağlık ve adalet gibi hayati kurumlara erişim ve kurumların 
işleyişi konusunda mültecilerin bilgilendirilmesi, 


-şiddet durumunda cezasızlık sonucunun sebep olduğu tüm 
olumsuzlukların ortadan kaldırılması için gerçek ceza hukukunun işletilmesi, 


geçici koruma ve kayıt dışı statüde çalışma sebebiyle kar- 
Şılaşılan gizlilik, hassasiyet ve benzeri tehlikelerin ortadan 
kaldırılması, 


toplumun “talep” gerçekliği ile “arz” edilen mesleğe olan 
yaklaşımın kesişen bir gerçeklikte iki yüzlü bir yaklaşımla 
nefret politikaları aracılığıyla beslenmesinin önüne geçilmesi, 
göçmenlerle ilgili ya da toplumsal cinsiyet üzerine çalışan 

a da sivil toplum kurumlarındaki hizmet 
sunucuların bu konuyu “çözülmesi zor, hassas bir sorun” olarak görmekten vazgeçip bir an önce ciddiyetle ele alması ve 
çalışanlarına duruma ilişkin farkındalık eğitimi vermeleri 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. 


Bütün bunlar ışığında, dönüp bir kez daha bakalım. Nefes 
alamaz hale geldiğimiz yaşamlarımıza bir kez daha dönelim 
ve bütün bunları hiç tanınmayan topraklarda, anlaşılamayan 
bir dil ile, bir sürü önyargı eşliğinde, neredeyse yargılanacak bir mesleği sürdürmeye çalışmanın zorluğu ile yan yana 
getirmeye çalışalım. Bunu yaparken, kadınca yaklaşalım, 
kıyaslamayalım, anlamaya çalışalım. Bu yazı el mecbur 
sorularla bitecek, başka çare yok. Başlayalım o zaman: bu ve 
.— — 
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benzeri konular üzerinde, çeşitli zorluklarla çalışan örgütlere, 
sivil toplum kuruluşlarına, en önemlisi de işin öznesi olan 

öçmen kadın ve LGBTİ*“lara ve gerek Türkiyeli gerekse 
Süel seks işçilerine ulaşmanın, onları anlamanın, yaşamları hakkında bilgi sahibi olmanın ve en azından önlerinde bir 
engel olmamanın getirdiği ya da getireceği iç rahatlamasını - 
işe yarar hissi ve geleceğini artık kan-ter içinde beklediğimiz 
kadın devrimi içerisinde bugünkü deneyimlerden çıkarılacak 
derslerin ön açıcılığını hissedebiliyor musunuz? Bu rüzgâr 
nasılsa değişecek - sevgili kadınlar — biz birbirimizi duymayı halen hatırlıyor muyuz? Anlamayı, sevmeyi, umut etmeyi, 
güvenmeyi, birlikte direnmeyi? Dilsizlere dil, sessizlere ses 
olabilmeyi? Kadın olmayı, göçer olmayı, yabancı olmayı? 
Biliyorum, biliyoruz. 


Bütün bunlar ağir dönüp bir kez daha bakalım. 
Nefes alamaz hale çe eldiğimiz yaşamlarımıza bir kez 
daha dönelim ve bütün 
bunları hiç tanınmayan topraklarda, anlaşılamayan bir 
dil ile, bir sürü önyargı eşliginde, neredeyse yargılanacak bir mesleği sürdürmeye 
çalışmanın zorluğu ile yan 
yana getirmeye çalışalım. 


Kandan beslenen politik iktidar bu kez 
de Efrin hamlesi ile kendi sallanmakta 
olan temellerini kurtarma girişimin- 

de.Efrin'e 


i Kürt düşmanlığının bu dönem ki 
görünümü olarak karşımıza çıkıyor ve 
yine her zamanki gibi “devletin bekas1” söz konusu olduğunda hızlıca bir 
araya gelenler tarafından sonuna kadar 
destekleniyor. Herhangi bir meşruiyeti olmadığının bilincinde olacak ki, 
yandaş sanatçıları ile yaptığı savaş çıgırtkanlığının yanı sıra savaşa karşı ses 
çıkaran her kesimi bastırmaya çalışıyor. 
Her ne kadar şaşırtıcı bir 
da, kendi çıtasını giderek yükselttiği, 
kendisine herhangi bir konuda muhalif 
olanı her zamankinden daha hızlı terörist ilan ettiği bu dönemde, savaşa karşı 
ses çıkaranlar da yoğun bir cadı avına 
maruz kalıyor. Sosyal medyada, sokakta 
savaşa hayır diyenler gece operasyonlarıyla gözaltına alındı ve tutuklandı. “Savaş bir halk sağlığı problemidir şeklin- 
de yapılan açıklamalardan dolayı Türk 
Tabipler Birliği üyeleri gözaltına alındı. 
Bunun burada bitmeyeceği aşikar, 
ancak iktidarın hedeflediği tam olarak 
da bu atmosferi yaratmakken Sarayın 
savaşına hayır demenin meşruluğunu 
kadınlar olarak bir kez daha savunmak 
gerekiyor. 


Savaş ve Kadın | Gen 
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Tarihte emperyalist savaşların, kendi 
halklarının ilerici kesimlerince tepkiyle 
karşılandığı birçok örnek mevcut. Savaş 
karşıtı aktivizm başkaca toplumsal 
hareketlerin çıkış noktası olmuştu aynı 
zamanda. Kadınlar da bu hareketlerde 
önemli roller oynamıştı. Rosa Luxemburg Birinci Paylaşım Savaşına karşı seükselttiği için, Karl Liebknechi 
birlikte, Almanya tarafından vatan hair 
ilan edilmişti. Savaş karşıtı konuşmalarından dolayı 12 aylık bir hapis cezasına mahkum edilmiş, 12 aylık cezanın 
bitiminden kısa bir süre sonra tekrar 
tutuklanmış ve savaşın bitimine kadar 
tutuklu kalmıştı. 1960'larda Amerika'da 
yükselen savaş karşıtı hareket içinde 
radikal feministlerden Marksistlere, 
pasifistlerden sosyalistlere birçok kesim 
yer almıştı. Kadınlar burada çok ayrı bir 
yere sahipti. Ocak 1968'de gerçekleşen 
Vietnam Savaşı karşıtı bir protestoda 
kadınlar savaşı “anneler? olarak protesto etmeyi reddetti. Sembolik olarak” 
geleneksel kadınlıklarını gömdüler 

ve kendilerine dayatılan kimliklerden 
sıyrılarak protesto etme hakkını savundular. O dönemde kadın hareketinin 
etki alanı ve rolünden rahatsız olan FBI 
kadın hareketini “düşman ve Amerikan 
değerlerine tehdit olarak görüyor ve 
böyle sunuyordu. 1960'ların sonların- 
da yükselen bu hareketlerin içinden 
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güçlenmekte olan bir kadın özgürlük 
hareketi çıkmaya başladı. Kendilerine 
yönelik eşitsizliklere karşı mücadele 
veren kadınlar savaş karşıtı hareketlerin 
içinde güçlü bir şekilde var oldular ve 
buradan daha da güçlenerek çıktılar. 
Toplam politikaya dair kendi sözlerini 
söylerken, taleplerini de bu hareketlerin 
içinde dillendirdiler, Geleneksel rollerinin sınırlarını zorlayarak önemli bi 
politik aktör olarak yer ettiler, Sömürgecilik karşıtı hareketlerde de kadınlar 
kendi özgün fikirleriyle yer aldılar. 


Coğrafyamızda da Kürdistan'da yürütülen savaş konseptine karşı da en güçlü 
seslerden birini yine kadınlar çıkardılar, 
Yıllardır sürmekte olan sömürgeci Türk 
devletinin savaş politikalarına karşı 
Kürt kadın hareketinin mücadelesinde 
feminist ve sosyalist kadınlar zaman 
zaman destekçi pozisyonda ve parçalı 
da olsa tepkisiz kalmadı. Ancak kadın 
hareketinin kendi gelişimi bakımından 
bu parçalılığın aşılması önemlidir. Çünkü işgal sadece erkeklerin kendi aralarında yürüttükleri savaşın en önemli 
araçlarından biri değil, aynı zamanda 
kadınlara karşı yürütülen savaşta da 
kendini beslediği bir noktadır. Kadınların egemenlerin savaşlarının erkek 
karakterini kavrayarak bu pozisyondan 
çıkmaları ve bu savaşların tüm kesimler 
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den çok kadınların yaşamını alt üst ettiğini görerek bugün de 
Sarayın savaşına karşı en güçlü sesi çıkarması gerekmektedir. Halihazırdaki egemen konumunu koruma isteği ve Kürt 
düşmanlığı fetih zihniyetiyle birleşince yine en çok kadınların 
olumsuz sonuçlarına maruz kalacağı bir savaş yaşanmakta. 
Daha şimdiden işgal ordusunun bombardımanları sonrası 
yaşanan sivil kayıpların çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar 
oluşturuyor. 


Kadınlar tarih boyunca savaşlarda arka planda korunmaya 
muhtaç ya da elde edilmesi amaçlanan ganimet olarak sunulsa da gerçeğin bundan farklı olduğuna dair birçok veri var elimizde, Erkek egemenliği kendi değerlerini yeniden üretmek 
için savaşlar üzerinden bir kadın ve erkek portresi oluşturuyor. Kaybeden erkek ve fethedilen toprak feminenleştirilerek 
üzerinde tahakküm kuruluyor. Bugün kadınların erkeklerin 
savaşlarında cephe gerisindeki “kurban? rolünün dışına çıktıklarını ve bedenlerine, kimliklerine ve topraklarına yönelik 
saldırılara karşı gerçekleştirdikleri öz savunma ve kadın 
odaklı bir yaşam inşa etmedeki rollerinin her zamankinden 
daha görünür olduğu yadsınamaz. Ancak yine de toprakları 
fethetmenin yolu olarak kadın bedenine saldırılar, tecavüzler, 
ne yazık ki bu savaş hikayelerinin değişmeyen kısımları, Bosna'da, Kürdistan'ın dört parçasında, dünyanın birçok yerinde 
gerçekleşen savaşlarda, kadın bedeninin ve kimliğinin hedef 
alınması en doğrudan karşımıza çıkan sonuç olsa da, yıkımın her halinin sonuçları da yine doğrudan kadınları hedef 
almakta. Erkek egemenliğinin toplumun her kesiminde her 
türden baskılama unsurunda değişmeyen bir faktör olduğunu gözden kaçırmamak gerekmektedir. İşgal olgusu erkek 
egemenliği ile doğrudan ilişkilidir çünkü kendisinin kontrol çemberi dışında bulunan alan ve halklar üzerinde kadın 
üzerinde kurduğu tahakküm ile aynı dinamiklerin işletildiği, 
kimliksizleştirerek, yok sayarak, öldürerek, tecavüz ederek, 


ekonomik ve kültürel olarak talan etme pratiği esasında yi 
yıllardır kadın bedeni ve emeği üzerinde erkek egeme: 
gerçekleştirdiği pratiğin kendi çıkarı doğrultusunda iktidar 
kurabileceği başkaca kesimler üzerindeki yansımalarıdır. 


Cinsiyetçilik, milliyetçilik ve ırkçılık aynı kaynaktan çıkan ve 
birbirinden beslenen olgular. Erkek egemenliği ile mücadele 
için, erkek egemenliğinin kendi beslediği bu noktalarla da 
mücadele şart. İşgale karşı durmak bugün kadınlar bakımından sadece politik olarak nerede durduklarıyla bağlantılı bir 
tercih değil, Aynı zamanda kadın kimliğini hedef alan politikalara karşı bir var oluş problemidir. İktidarın Efrin işgaliyle 
hedeflediği, aşikar olan motivasyonlarının yanı sıra bölgede 
gerçekleşmekte olan kadın devrimini boğmaktır. Zira iktidar 
için de bu bir var oluş problemidir, çünkü bütün iktidarlar 
gibi temellerini erkek egemenliği üzerine inşa etmiştir. Erkek 
€ge- — menliğini bertaraf etme ve yeni bir yaşamın inşası 
iddia sıyla yola çıkan kadınların kendisinin sonu olacağının 
bilincindedir. 


Kadın hareketinin de kendi taleplerini salt kendine çizilen 
dar sınırlar içinde değil, toplam politikada bir özne olarak 
elini güçlendirerek, egemenlerin savaşının erkek egemenliği ile bağlantısını kavrayarak ve ifşa ederek dillendirmesi, 
kuşkusuz kadın hareketini büyütecektir. Bu erkek mücadele alanlarına yedeklenmek olarak değerlendirilmemelidir, 
kadınların özgürlük arayışının zorunlu, ilkesel bir tavrı olarak 
görülmelidir. Erkek egemenliğine daha güçlü meydan okumak için, sömürge ve işgal politikalarına karşı durması kadın 
özgürlük mücadelesinin bu süreçlerden güçlenerek çıkması 
için gerekli olan bir yaklaşımdır. 


8 Mart'a yaklaşıyoruz. Kadınlar olarak 
bugünün bizim için anlamı çok büyük 
çünkü kadın özgürlük mücadelesinin 
en somut direnişlerinden biridir 8 Mart. 
8 Mart'taki gibi birçok direnişin altına 
imza atan kadınlar, bugün mücadelemizin temel taşlarını oluşturuyor ve bize 
geçmişten birer ışık oluyor. O yüzden 
gücümüze güç kattığımız bu dönemde 
mücadelemizi daha iyi anlamak ve içselleştirebilmek için mücadele tarihine 
bakmak ve bugüne kadar mücadeleye 
katkıda bulunmuş yoldaşlarımızı hatırlamak biz kadınlara çok büyük katkı sunacaktır. 


Kadın Özgürlük Mücadelesinin Tarihçesi 


Kadın özgürlük mücadelesinin geçmişine baktığımız zaman ilk olarak karşımıza Olympe de Gouges çıkıyor. Fransız Devrimi'nin gerçekleştiği yıllarda 
Gouges, bu dönemin baskı ve eşitsizlik 
politikalarına karşı etkin bir mücadele 
yürütüyor ve devrimi savunuyor. Haya- 
İini kurduğu Fransız Devrimi gerçekleştiğinde ise devrimin kadın hakları 
bakımından yetersiz olduğunu, eşitlik 
ve özgürlük ilkelerinin sadece erkekleri kapsadığını fark edince devrime dair 
tüm umudunu kaybediyor. Bu bağlamda 
devrime getirdiği sert eleştirilerle erkek 
egemen meclis tarafından tepki toplayan Gowges, bu tepkilere is gererek 
toplumsal cinsiyet, dini evliliğin öz, 

lük karşıtı yapısı ve cinsel özgürlük ii 
nusunda çalışmalar yapıyor. 1791 yılında 
meclis tarafından yayınlanan Erkek ve 
Yurttaş Hakları Bildirgesi'ne tepki olarak Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi'ni kaleme alıyor ve bu eser Gou- 


ges ismini günümüze kadar taşıyor. 1793 
yılında, yazdığı yazılar sebebiyle tutuklanan Gouges giyotin ile idam ediliyor. 
Erkek egemen sistemin özgürleşmeye 
çalışan kadınlar üzerindeki politikasını yansıtan en önemli örneklerden biri 
Gouges'un idam edilmesidir. Fakat bütün bu yıldırma politikaları Gouges'un 
fikirlerinin günümüze kadar ulaşmasına 
engel olamamıştır. 


1700'lerin sonlarına doğru, Fransız Devrimi'nin kadın hakları konusunda yetersiz kalmasının etkisi ile birlikte, tüm 
dünyada kadınlar erkekler kadar eşit 
haklara sahip olabilmek ve özgürleşebilmek adına seslerini daha çok duyurmaya başlıyorlar. Bunun sonucu olarak 
1. Dalga Kadın Hareketi oluşuyor. Daha 
çok Avrupa'yı kapsayan, 1800'lü yıllar ve 
1900”lerin başında etkili olan bu hareket 
kölelik karşıtı ve kadın haklarını savunan 
bir mücadele yürütüyor. Özellikle kadınların oy hakkına ve eşit çalışma koşullarına sahip olması için çalışan bu kadın 
hareketi Süfrajet olarak nitelendiriliyor. 
Bu hareketin adımlarıyla 1 Mayıs 1900'de 
İngiltere'de oy hakkı için dilekçe kampanyası başlatılıyor ve 18 Mart 1901'de 29 
bin 359 kadının imzası bulunan dilekçe 
Avam kamarasına veriliyor. Devam eden 
direniş sonucunda Almanya'da 1908, İngiltere'de ise 1918 yılında kadınların siyasette aktif rol oynama hakkı kazanılıyor. 1. Dalga Kadın Hareketleri radikal, 
sosyalist ve liberal gruplardan kadınların 
direnişiyle hayat bulan bir özgürlük mücadelesidir ve güçlerini birleştiren kadınların özgürleşme konusunda ne kadar başarılı olabileceğinin örneği olması 
bakımından önem teşkil etmektedir. 
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1900'lü yıllara geldiğimizde i 
Kadın Hareketi ile karşıla 
yıllardaki kadın hareketlerin. 
kazanılmış olan bazı haklara rağmen 
kadınların toplum içindeki ezilmişliklerinin devam etmesi ve bu ezilmişliği- 
nin kaynağının aslında ataerkil sisteme 
dayanan politik bir bilincin sebep olduğunun anlaşılması olmuştur. “Özel olan 
politiktir sözü, hareketi en iyi açıklayan 
şiar olarak görülüyor bu dönemde. 1960 
ve 1990 yılları arasındaki bu dönemde 
kadınlar cinsiyete dayalı eşitsizlik ve bedensel özgürlük için mücadele ediyorlar. 
Kürtaj, serbest doğum kontrolü ve cinsel 
özgürlük bu dönemde temel olarak konuşulmaya başlanıyor. Hareket doğrultusunda 1973 yılında Amerika'da kürtaj 
yasallaşıyor,197#'te İngiltere'de ilk lezbiyen feministler konferansı gerçekleştiriliyor, 1975 ve 1979 yıllarında ise İngiktere'de kürtajı rlay an yasa tasarısını 
protesto için yürüyüşler düzenleniyor. 
1990'dan sonra ise ABD çevresinde 3. 
Dalga Kadın Hareketi oluşuyor. 2. Dalga'nın devamı olarak görülen bu hareket 
iste anti-feminist gruplara karşı gelişiyor 
ve temel olarak toplumsal cinsiyet ve kadının cins bilinci üzerine tartışmalar yürütüyor. 


Coğrafyamızdaki Kadın Hareketleri 


Türkiye'de kadın hareketi aslında sandığımız kadar da yeni bir hareket değil. 
Osmanlı'nın son zamanlarından beri 
süre gelen bir kadın özgürlük mücadelesi bulunmakta, İlk zamanlarda kadınların söz söyleme, eğitim, çalışma, aile 
içinde saygın bir yer edinme, boşanma 
hakkı ve çok beşliliği ortadan kaldırmak 
için mücadele ettiklerini görüyoruz. 20. 


yençlik 


ERİ 
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yüzyılın başlarında ise mücadele daha 
da şiddetleniyor. 1917 Aile Kararnamesi 
ile çok eşlilik kaldırılıyor, 1919'dan sonra da Batı'da ki süfrajetlerden etkilenen 
kadınlar kendilerine oy hakkı tanınması 
için mücadele veriyorlar. Cumhuriyetin 
ilanından sonra Türk Kadınlar Bi 
kuruluyor, 1926 yılında medeni haklar ve 
1934 yılında siyasi haklar kazanılıyor. F 
kat 1935 yılında Türk Kadınlar birliği 
hakkının kazanılması ve ilk kadın mil 
etvekillerin meclise girmesinden sonra 
baskılarla kendini fes etmek zorunda bırakılıyor. 1935-1975 yılları arasında Tü: 
kiye'de kadın hareketi durgunla 
“Çağdaş Türk Kadın!” olarak vitrinleşi 
rilen küçük bir kesim dışında geriye kalan büyük kadın kitlelerinin yine ataer! 
sistemin içinde poğukluğumu görüyoruz. 1975 yılında ise İlerici Kadınlar Derneği kuruluyor. Bu tarihten 1980 darbesine kadar Kadın hareketi sınıfsal bilinç 
temelinde yükselişe geçiyor. Ataerkil 
topluma ve devlete eleştirel yaklaşan bir 
bakış geliştirilirken feminist fikirlerin de 
tohumları ekiliyor. Darbe sonrası, darbe 
ile birlikte gelen baskı ortamında hareket duruluyor. 27 Mayıs 1983”te ise kürtaj 
yasallaşıyor, ancak, evli kadınlar kürtaj 
olabilmek için kocalarından izin almak 
zorunda bırakılıyorlar, 1980'lerin sonlarına doğru ise hareket canlanıyor ve geniş 
katılımların sağlandığı eylemler hem İstanbul'da hem de diğer büyük şehirlere 
de yapılmaya başlanıyor. 


90lar da ise kadın hareketinin Müslüman kadınların özgürlük mücadelesi ve Kürt özgürlük mücadelesi içinde 
politikleşmiş kadınlar tarafından etki 
lediğini ye 
gürlük mücadelesinin temel ilkesinin 
cinslerin özgürleştirilmesi olarak ele 
alınması, mücadelenin kadın hareketine çok önemli katkılarda bulunacağının 
bir öncülü oluyor. 1991 yılında: aren 
kurulan kadın örgütleri, (örn; Yurtsever 


Kadınlar Derneği) mücadele ile paralel 
olarak faaliyet yürüterek resmileşiyor fakat devlet baskısı sonucu her seferinde 
yasaklanıyor. Bu dönemde sayıları daha 
da artan kadın gerillaların varlığı ile kadın mücadelesi, patriarkal anlayışın tüm 
mekanizmalarına, özellikle de siyasi parti ve örgütlenme çalışmalarında hâkim 
olmaya başlayarak kadın hareketinin gelişmesinde büyük rol oynuyor. 


2000'lerde, 3. Dalga Kadın Hareketi'nin 
gelmesiyle beraber mücadele daha da 
güçleniyor. Hareket baskı altında tutulan ve şiddete maruz kalan kadın bedeni konusunu temel almaya başlıyor. Bu 
dönemde Kürt ve Türk kökenli kadınların, kadın cinayetlerine, kadınlara y 
nelik şiddete ve tecavüze karşı bir araya 

ğini ve birleşik bir kadın hareketi 
oluşturduğunu görüyoruz. Sınıfsız ve sömürüsüz bir dü için, itaat etmeyen, 
özgür ve güçlü kadınlar seslerini daha 
çok duyurmaya başlıyorlar. 


8Mart... 


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü... 
Aslında bugünün, anma mı yoksa kutlama mı yapılarak geçirilmesi üzerine 
çokça tartışmalar yapılıyor. Sebebi ise 
günün tarihçesinin aslında çok trajik 
olayları kapsıyor olması. 8 Mart 1857'de 
New York'ta bir tekstil fabrikasında çok 
zor koşullar altında çalışan işçiler koşulların iyileştirilmesi için greve başlıyorlar, 8 Mart 1908'de ise 1857'de ki direnişi 
anma amacıyla yine New York'ta, “Cotton” Tekstil Fabrikası'nda ki kadın işçiler daha iyi çalışma koşulları için greve 
çıkıyorlar. Bu iki direniş tarihinden hangisinde gerçekleştiği kesin olarak bili 
mese de, polis tarafından fabrikaya kilitlenen 129 kadın işçi çıkartılan yangından 
kaçamayarak orada ölümsüzleşiyorlar. 
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1910 yılına geldiğimizde Kopenhag'da 
yapılan Uluslararası Sosyalist Kadın- 
İar Konferansı'nda Clara Zetkin 8 Mart 
gününün Dünya Kadınlar Günü olarak 
anılmasını teklif ediyor, 1921'deki Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda ise günün adı Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak değiştiriliyor. Başlarda 
kadınların oy kullanma talebi ile bütünleşen bu gündeki etkinlikler daha sonralarda eşit ücretlendirme ve savaşların son 
bulması gibi taleplerle devam ettiriliyor. 
Günümüze bakıldığında ise direne direne zaten doğuştan sahip olduğu hakları 
kazanmak zorunda bırakılan kadınların 
artık daha farklı zorbalıklarla mücadele 
ettiğini ama buna rağmen asla direnmekten vazgeçmediğini görüyoruz. 


Türkiye'de ise 8 Mart ilk olarak 1921 yılında, Moskova'da yapılan Uluslararası Kadın Konferansı'ndan etkilenilerek 
anılmaya başlanıyor. Başlarda kapalı 
alanlarda yapılan etkinlikler 1975 yılında 
İlerici Kadınlar Derneği tarafından s0- 
kağa dökülüyor ve tüm ezilen kadınların 
sesi oluyor. İ2 Eylül darbesinden sonra 
bir süre kamuoyunda söz edilmeyen 8 
Mart, 198#'ten sonra günümüze kadar 
çeşitli kadın örgütlerince kadın direnişinin haykırıldığı bir gün olmaya devam 
ediyor. 


Neslihan 
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| Tek Tip ve Kadın Cezaevleri 


Saray iktidarı kadın tutsakların temel haklarını ve ihtiyaçlarına engel olarak onları cezalandırmaya çalışıyor. İnsanlık dışı uygulamalarla devrimci iradelerini hedef alıyor. Tek tip ile tutsakların onurunu kırmayı hedeflediği ve 
onlara suçlu olduklarını hissettirmek istiyor. 


Türkiye'de kadın olmak her dönem daha da zorlaşıyor. Kadın 
tutsak olmak ise son dönemde yayımlanan KHK'lar ile gittikçe ağırlaşan bir durum haline geldi. Özgür Kadın Hareketi 
(TJA), OHAL ve Cezaevleri Kadın Hak İhlalleri raporunda; 
OHAL ile toplumun baskı altına alındığını ve son üç yılda 


AKP hükümetinin iktidar gelmesiyle kadın tutsak sayısı her 
geçen gün artıyor. 2002 yılında iki bin olan kadın tutsak sayı- 
81, 2017 yılında on bine yükseldi. Cezaevlerinde kalan çocuk 
sayısı ise 668. 


Türkiye'de 12 Kadın Cezaevi bulunmakta. Ancak Saray iktidarının kendini göstermeye başlamasında itibaren bu sayı 
yetersiz gelmekte. Bin kapasitelik cezaevlerine iki bin tutsak/hükümlü sığdırmaya çalışmaktadırlar, Kadınlara hiçbir 
alanda özgürlük tanımak istemeyen Saray aynı şekilde onları 
cezaevlerinde de sıkıştırmak istemekte. OHAL süreci ile devrimci kadın tutsakları F Tipi Cezaevlerine sürgün etmekteler. 


Tutsak kadınların oda ve koğuşları erkek jandarmalar aramakta. Sayımda ayağa kalkmayan tutsakların tavırlarını 
bahane ederek şiddet ve baskı uygulamaktalar. 2017 yılında 
kadınlara uygulanan şiddet ve tacizin sistematik olarak uygulandığı net bir şekilde görülmektedir. Tutsakların yazdığı 
mektuplar, sağlık, eğitim, haberleşme ve iletişim haklarının 
engellenmesi OHAL ile daha da büyümüş bir halde. Sevkler 
sırasında çıplak arama ve fiziki şiddet, kelepçeli tedavi, cinsel 
taciz ve işkence öne çıkan hak ihlalleridir. Elazığ T Tipi Kadın Cezaevinde, kimlik dayatmasına boyun eğmeyen kadın 
tutsaklara fiziki ve psikolojik şiddet uygulandı. Tecavüzle 
tehdit ederek, kadınların haberleşme haklarını ellerinden alarak onları tahakküm altına alabileceklerini zanneden cezaevi 
yönetimi bir direnişle karşılaştı. Kadın tutsaklar 2 aya yakın 
Süre dönüşümlü açlık grevinde kaldılar. Bunu bastıramayaca- 


18 


ğını anlayan yönetim çareyi sürgünde buldu. 

Son çıkan KHK ile tutsaklara dayatılan tek tip uygulaması bu 
noktada daha baskın bir şiddet aracı haline geliyor. Kadınlara 
evlerde, sokaklarda, kampüslerde nasıl giyinmesi gerektiğini 
dayatan Saray iktidarı şimdi de cezaevlerindeki tutsaklara tek 
tip kıyafeti dayatıyor. OHAL ile getirilen tutuklulara görüş 
yasağı son KHK ile hafifletilmeye çalışılıyor. “Eğer tek tip 
tulumlarınızı giyerseniz size arkadaş görüşünüzü geri getiririz diyen son KHK, devrimci tutsakları bununla kandırabileceğini zannediyor. Kimlik dayatmasıyla, tehdit ve tacizleriyle 
yıldıramadıkları tutsak kadınları tek tip ile yıldırabileceklerini 
umuyorlar. 


Saray iktidarı kadın tutsakların temel haklarını ve ihtiyaçlarına engel olarak onları cezalandırmaya çalışıyor. İnsanlık 
dışı uygulamalarla devrimci iradelerini hedef alıyor. Tek tip 
ile tutsakların onurunu kırmayı hedeflediği ve onlara suçlu 
olduklarını hissettirmek istiyor. Tutsaklarda bu uygulamalara karşı irade göstererek büyük bir direniş gösteriyor. Tek 
tip tulumlarını giymeyerek, kimlik dayatmasını yok sayarak, 
sayım zorbalığına direnerek haklı mücadelelerine devam 
ediyorlar. Tek tipe karşı oluşturulan platformlarla mücadele 
ağı örülmekte. Devrimci tutsaklarla dayanışmaya, içeride ve 
dışarıda tek tipe karşı direnmeye ve bu direnişi büyütmeye 
devam edeceğiz. 
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İsimsizleştirmek (| Ursula K. Le Guin 


İçlerinden bir çoğu isimsizliği uzun zamandır kabullenmişti 
ve buna dair mükemmel bir kayıtsızlık içindeydiler. Köpek 
balıkları ve yunuslar, foklar ve su samurları ayrı bir hevesle 
rıza göstermişler ve isimlerini terk ederek elementleri su gibi 
anonimliğin içine sürüklenmişlerdi. Ancak bir grup Tibet 
öküzü bu durumu kabul etmedi. İsimlerinin -yak- kulağa iyi 
geldiğini, ve varlıklarından haberdar olan herkesin kendilerini bu isimle çağırdığını söylediler, Pire ve fare gibi her yerde 
bulunan ve Babil'den beri yüzlerce, binlerce farklı isimle 
anılmış canlıların aksine, bir isimleri olduğunu rahatlıkla 
söyleyebilirlerdi. Bütün bir yaz boyunca bu konuyu tartıştılar. 
Yaşlı Kadınlar Konseyi, nihayetinde ismin diğerleri bakımından işe yarar olabileceğine ancak 'yak'ların bunu kendi aralarında asla kullanmadığına, gereksiz olduğuna ve bu yüzden 
isimsiz de yapabileceklerine kanaat getirdi. Bu argümanı erkeklere sunma zamanı geldiğinde, tam fikir birliği erkenden 
başlayan şiddetli tipi yüzünden ertelenmek zorunda kaldı. 
Buzlar çözülmeye başladığında karara varıldı ve “yak” adı onu 
kendilerine bahşedene geri verildi. 


Evcilleştirilmiş hayvanlar arasında, Dean Swift'in onları kendi lügatlarından sözcüklerle isimlendirme yönündeki başarısız girişiminden sonra, pek az at nasıl hitap edildiklerini 
umursuyordu. Sığırlar, koyun, domuz, eşek, katır ve keçilerin yanı sıra tavuk, kaz ve hindiler de adlarını kendilerini 
isimlendiren insanlara geri vermeyi büyük bir hevesle kabul 
ettiler. Kediler, tabi ki de, sebatkar bir biçimde, kendi kendilerine verdikleri, ağza alınması yasak olan kişisel isimler 
dışında bir isme sahip olduklarını reddettiler. Eliot isimli bir 
şairin dediğine göre, kediler gün içinde uzun saatler boyunca 
düşüncelere dalarmış, tefekkür eden kedilerin hiçbiri isimleri 
üzerine kafa yorduklarını itiraf etmese de dışarıdan izleye 
lerbu dedin bakışın nesnesinin mükemmel veya platonik bir 


papağanlar, kuzgunlar ve sığırcıklara gelindiğinde de sıkıntı 
yaşandı. Konuşma konusunda yetenekli olan bu canlılar isimlerinin kendileri için önemli olduğu konusunda ısrarcıydılar. 
Ancak bireysel isimleri olarak Rover, FrouFrou, Polly ve hatta 
Birdie diye anılmak isteyenlerin bu isimleri kullanmakta 
özgür oldukları anlaşılınca, kaniş, papağan, köpek, kuş gibi 
genel ünvanlardan ve bir kuyruğa bağlanmış teneke kutular 
gibi iki yüz yıldır arkalarından gelen bütün Linnaeus sınıf- 
İandırmasından vazgeçmekte hiçbiri tereddüt etmedi. 


Böcekler isimlerinden, uçsuz bucaksız bulutların içinde, 
sürüler halinde vızıltı ve uğuldamaların kısa ömürlü heceleriyle uçuşarak, emekleyerek ve yol açarak ayrıldı. Denizlerdeki balıklara gelince; isimleri sessizce, okyanuslar boyunca 
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mürekkep balığının soluk, bulanık mürekkebi gibi dağıldı ve 
hiç iz bırakmadan akıntıya karıştı. 


İsimsizleştirilecek kimse kalmamıştı, ve ne kadar yakın hissediyordum onlara, birini yüzerken ya da uçarken, koşarken 
ya da bana doğru veya tenimin üzerinde sürünürken gördügümde, gece peşimden yürüdüklerinde ya da gün içinde yanı 
başımda... İsimleri onlarla benim aramda saydam bir bariyer 
gibi dururken olduğundan çok daha yakındık. Öyle yakın 

ki, onların bana karşı duyduğu korku ve benim onlara karşı 
duyduğum korku tek bir korku halini almıştı. Ve çoğumuzun 
hissettiği o çekim, bir diğerinin kabuğunu, tenini, tüylerini hissetme ve okşama isteği, kanını ve etini tatma isteği, 
birbirini sıcak tutma isteği 'Bu çekim ile korku bir olmuştu 
şimdi. Avcının avdan, yiyen kişinin yemekten bir farkı kalmamıştı. 


Bu hemen hemen peşine düştüğüm etkiydi. Beklediğimden bir biçimiyle daha kuvvetliydi. Artık bütün bu bilincin 
eşliğinde kendim için bir istisna yapamazdım. Kararlılıkla 
endişelerimi bir kenara koydum, Adem'in yanına gittim ve 
“Sen ve baban bunu bana ödünç vermiştiniz. Gerçekten çok 
işime yaradı, ama son zamanlarda pek iyi uymuyor. Yine de 
teşekkürler, gerçekten işe yaradı.” dedim. Bir hediyeyi huysuz ve nankör izlenimi vermeden iade etmek zordur, ve ben 
onda bu izlenimi bırakmak istemiyordum. Pek aldırış etmedi, 
sadece “Onu oraya bırak, olur mu” dedi ve işine devam etti. 
Yaptığım şey ıpmamdaki nedenlerden biri de konuşup durmanın bizi bir yerlere ulaştırmamasıydı, ama aynı zamanda 
biraz hayal kırıklığına uğradım. Verdiğim kararı savunmaya 
hazırlamıştım kendimi. Belki üzülebileceğini fark eder ve 
konuşmak ister diye bir şeyleri bir yerlere koydum, etrafta 
oyalandım biraz, ancak başka hiçbir şeye aldırış etmeden 
işine devam etti. Sonunda “Peki, hoşça kal. Umarım bahçenin 
anahtarı kapıyı açar. dedim. Parçaları bir araya getirmekle 
meşguldü, ve etrafına bakmadan “Tamam. İyi, 1, canım. Yemek ne zaman?” dedi. “Bilmiyorum. dedim. *Ben gidiyorum. 
Onla” bir an duraksadım ve sonunda “Onlarla gidiyorum.” 
dedim. Doğrusu, kendimi ifade etmeye ve açıklamaya çalışmanın ne kadar zor olacağını ancak o zaman fark edebildim. 
Olması gerekenin bu olduğunu düşünerek, eskiden yaptığım 
gibi gevezelik edemezdim. Kelimelerim yavaş, yeni, tane tane 
ve ihtiyatlı olmalıydı, evden dışarıdaki hayata giden yolda, 
kışın ışıltısının karşısında devinimsiz duran koyu dallı, uzun 
dansçıların arasından geçerken attığım adımlar gibi... 


She Unnames Them-Ursula K. Le Guin 
The New Yorker, 21 January 1985 


Psikoloji bilimi davranışları inceleyen 
bir bilim dalıdır.İnsanın davranışlarının 
nedeni ve motivasyonları tarih boyunca 
hep merak konusu olmuştur. Ancak 
bunlar uzunca süre daha çok filozofların 
sorup yanıtlamaya çalıştığı sorular olarak kalmıştır, Psikolojinin ayrı bir bilim 
dalı olarak gelişimi son 100 Yıllık sürece 
tekabül eder. Davranış,bilinç ve psikolojinin diğer konularına dair psikolojide 
çok farklı yaklaşımlar mevcuttur.Bu 
yaklaşımların her biri farklı ekollerin 
doğmasına neden olmuştur. Ancak yine 
erkek teorisyenler tarafından geliştirilmiş erkek egemen yaklaşımlar olmaları, 
toplumsal ve kültürel olguları göz ardı 
eden ve toplumsal cinsiyeti hesaba 
katmadan kadın ve erkeğin yaşamı aynı 
deneyimlediği varsayımları üzerinden 
hareket ederek genellemelere varan psikolojik yaklaşımlar şüphesiz ki çıkmaza 
girmeye mahkumdur. 


inin alanına girmesi 
kadın özgürlük mücadelesinin yükselmesinin kaçınılmaz bir sonucu olarak 
gerçekleşmiştir.Ancak o zamana kadar 
psikoloji erkek davranışını odağına 
almış, birçoğunda kadınların erkeklerin 
altında, ikinci cins olduğu çıkarım yapılmıştır. Kadınlar duygusal ve zihinsel 
açıdan yetersiz olarak nitelenmiş ve 
bunun özden kaynaklanan biyolojik 

bir olgu olduğu düşünülmüştür. Tarih 
boyunca birçok diğer alanda olduğu 
gibi erkeklerin egemenliğinde gelişen 


Kadının Psikolojisi Mi Varmış? | Yümaz 


psikoloji bilimi ezen cins olan erkeğin 
çıkarına hizmet edecek biçimde üretim 
yapmıştır. 


Psikolojinin en önemli isimlerinden 
biri olarak kabul edilen psikanalist 
Sigmund Freud, oldukça geleneksel bir 
Yahudi ailesinde büyümüştür. Her ne 
kadar psikoloji alanına oldukça önemli 
katkılarda bulunmuş olsa da Freud'un 
görüşleri kaçınılmaz olarak içinde 
yaşadığı patriyarkal toplumun görüşlerini yansıtmaktadır. Freud kadınlar ve 
erkekler arasındaki farklılıkları doğuştan gelen farklılıklar olduğuna inanmış 
ve kadın ve erkek psikolojisi arasındaki 
farklılığın toplumsal ve kültürel yapılar 
tarafından şekillendirildiği boyutunun 
gözden kaçırılmıştır. Her ne kadar 
kadınların psikolojisi ile ilgili yaptığı 
çalışmaların sınırlı olduğunun farkında 
olduğuna dair ifadeler kullanmış olsa da 
çoğu zaman Freud'un çalışmaları kadın 
düşmanı ögeler içerdiği gerekçesiyle 
eleştiri konusu olmuştur. 


Freud kadınların bir penise sahip olmadıklarını fark ettiklerinde hissettiği 
eksikliği penis kıskançlığı kavramıyla 
açıklamıştır. Kız çocuklarının bunu 

fark ettiği anda annesini suçlamaya ve 
babasına karşı Elektra Kompleksi ismini verdiği bir ilgi duymaya başladığını 
iddia eder. Bu teorinin kendisi erkeği 
tamamlanmış kadını eksik gören anlayışın yansımasıdır Freud'un kuramlarında 
cinselliğin aşırı vurgulanması bir eleştiri 
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psikologlar cinsel tabuların günümüz 
toplumunda eskisi kadar etkili bir rol 
oynamadığını ancak psikolojik rahatsızlıkların eskisinden daha sık görüldüğünü iddia etmişlerdir. Bunun yanı 
sıra Freud'a en önemli eleştiri feminist 
psikologlardan gelmiştir 


Freudcu bir psikanalist olarak eğitim 
gören ancak sonrasında Freud'u açıktan eleştirdiği için Psikanalistler Birliği 
üyeliğinden çıkarılan Karen Horney 
Freud'un teorisinin feminist bir eleştirisini yapmıştır. Erkek ve kadınların sabit 
ve değişmez kişiliklere sahip Binin 
iddia eden Freud'un aksine Karen Horney bu farkların kültürel ve toplumsal 
olduğunu savunmuş, Freud'un biyolojik indirgemeci yaklaşımını eleştirmiştir, Freud'un penis kıskançlığı kavramına karşı Uterus kıskançlığı ismini 
verdiği bir kavram geliştirir. Horney 
kadın psikolojisi alanında önemli katkılar sağlamıştır, psikolojiye bağlamından 
koparmadan günlük hayatta ilişkilendirerek anlamlandırmaya çalışmıştır. 


Freud'un özden gelen bir yaklaşım 
olarak değerlendirdiği erkek olma isteği 
esasında kültürel ve toplumsal bir olgudur. Psikolojik rahatsızlıklarda sosyalleşme sürecinde aksaklıklar ve dene- 


Buradan doğru baktığımızda Freud'un 
yapısal ve içgüdüsel olarak tanımladığı 
şeyler aslında sosyal yapılar ve insan 
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ilişkileri ile açıklanabilir. 

Kadınlara yapısal olarak atfedilen bazı özellikler aslında yüzyıllardır şekillenmiş bir toplumsal ve kültürel yapının ürünüdür. Yüzyıllarca yaşam ile kurduğu bağ evden ibaret olan 
kadın daha büyük bir toplumsal yapı ile karşılaşma konusunda erkek cinsinin tarihsel deneyimine sahip olmadığı için sistemin krizlerini daha farklı bir boyutta deneyimlemektedir. 


Uzun yıllar boyunca kadınlar histerik erkekler ise özgüvenli 
ve rasyonel olarak tanımlanmıştır. Erkeklerin rasyonel kadınların ise duygusal olduğu bunun kadın ve erkek beyinlerinin 
yapısal farklılığından kaynaklandığı iddiası bu olguyu göz 
ardı etmektedir ve kadınlara değiştirilemez bir yazgı dayatmaktadır. Toplumda görülen psikolojik rahatsızlıkları oransal 
olarak kadınlarda daha fazla görülmesinin nedeni biyolojik 
farklılıklardan değil toplumsal konumlarının yarattığı çelişkilerden kaynaklanmaktadır. 


Psikoloji ve psikiyatri alanındaki erkek egemen yaklaşımları 
göz önünde bulundurduğumuzda normal ve patolojik olanın 
sınırlarının da egemen yaklaşımlar tarafından çizildiğini görebiliriz. Bu rahatsızlıkların semptomları olarak kabul edilen 
birçok şey aslında kadınların sistemde sıkıştırıldığı konum 
ve geleneksel kadınlık çelişkileri ile daha büyük bir dünyada 
var olma krizinin sonuçları olarak yorumlanabilir. Örneğin 
anoreksiya nevrozayı kadınların üzerindeki güzellik baskısı 
göz önüne almadan değerlendiremeyiz. Çeşitli beden algı bozuklukları, süregelen yetersizlik hissi, bağımsız bir birey olarak kendini var edememenin yarattığı içsel gerilimler, toplumun gerçeküstü beklentilerini karşılama baskısının yarattığı 
mükemmeliyetçilik ve bunun yanında gelen kaygı bozuklukları toplumsal cinsiyet ile ilintilidir. Ancak psikolojide hakim 
olan yaklaşım ne yazık ki sorunun kaynağını tespit edip daha 
etraflı bir kuram oluşturmaktansa, semptomları hafifletmek 
ve buradan doğru daha “üretken bireyleri hızlıca sisteme dahil etmektir. Toplumsal cinsiyetin bir değişken olarak analize 
eklenmesi buradan doğru önemlidir. Sorunların asıl kaynağı 
ile hesaplaşma olanağı kadınlar bakımından ancak bu şekilde 
mümkün olacaktır. 


İktidarlar sahip oldukları bütün araçlarla kadınların psikolojisi şekillendirmeye çalışmaktadır. Bağımsız kadınlara dair 
yaratılmaya çalışılan olumsuz algıyla kadının ancak erkeğe 
bağımlı ve edilgen bir konumda iken değerli hissedebileceği 
bir psikoloji yaratılmak istenmektedir. Yıllarca kendini bir 
birey olarak var edebilme imkanından yoksun kalmış olan kadın erkeğin hayatında tuttuğu yer üzerinden kendi değerini 
tayin etmeye sevk edilmektedir. Medyada çizilen ideal kadın 
profilleri, gerçek dışı güzellik baskısı, kusursuz olma day 


ideal profile ulaşmaya çalışmanın yarattığı iç gerilim kadınların psikolojik olarak normal kabul edilenden daha fazla 
sapmasına sebebiyet vermektedir. 


Psikoloji sisteme entegre etme işlevi gören bir aparat olarak 
kullanılıyorsa, tersi de mümkündür.Kadın odaklı çalışmalar yapan psikologların ilk olarak kendi aralarında yapmaya 
başladıkları bilinç yükseltme ve toplumsal cinsiyeti dahil 
ederek bir psikoloji yaratma çabasının toplumun tüm kesimlerindeki kadınlara doğru genişlemesi, kadınların toplumda 
geleneksel rollerden kaynaklanan ön kabullerine meydan 
okuyarak kadın cinsinin tarihine ve tarihsel rolünün şekillenmesine yarattığı etkiye dair farkındalık yaratarak, Cins bilinci 
geliştirerek kendini anlaması ve sorunlarına buradan bakarak 
sistemin dayattığı değil kendi yaratmak istediği tarzda çözüm 
bulması kadınları ve kadın özgürlük mücadelesini güçlendirecektir. 


Kadında Orgazm Olur Mu Canım? 


Toplumsal kurallar, çocukluktan itibaren gördükleri baskı, utanma 
duygusu, doğru bilinen yanlışlar, kadınları yaşayacakları en güzel anların birinden mahrum bırakıyor. 


Orgazm, cinsel uyarım ve zevkin en yüksek noktası olarak bilinir, Aynı zamanda 
beynin cinsel uyarıları yoğun bir şekil 
de alması sonucu vücudun genital bölgelerinin eş zamanlı olarak uyarılması 
orgazmın diğer bir tanımıdır. Orgazm 
kadın ve erkekte farklı şekillerde ve etkilerde ortaya çıkar. 4000 kadın üzerinde 
yapılan araştırmalarda, üçte birinin hiç 
orgazm yaşamadığı ortaya çıkmıştır. 
Sadece erkekler için önemli olduğu 
düşünülse de kadınlar içinde önem taşır. 


Toplumsal kurallar, çocukluktan iti 
baren gördükleri baskı, utanma duygusu, doğru bilinen yanlışlar, kadınları 
yaşayacakları en güzel anların birinden 
mahrum bırakıyor. Bir Ortaçağ dönemi 
işkencesi olan “kadın sünneti, küçük 
yaştaki kız çocuklarının klitoral bölgelerinin kesilmesiyle zevk alma noktaları 
ellerinden alınıyordu. Kadının cinsel il 
işkiden haz almasını engellemek için 
uygulanan bu işkence, yıllar boyu kadınlara uygulanmış geleneksel bir işkenceydi. Bu dönemde dahil Afrika ve Uzakdoğu'da bazı kabilelerde kız çocuklarına 
bu işkence uygulanmaya devam ediyor. 


Orgazm yunancadan “şehvetli heyecan” 
anlamına gelen 'orgasmus” kelimesinden 
türetilmiştir. Kadınlarda orgazm hemen 
hemen erkek orgazmına benzer. Kadının 


vajinasına erkeklerdeki gibi sertleşme ve 
vajinada nemlenme gerçekleşir. Orgazm 
anında uterusun ve çevresinde kasların 
ritmik olarak kasıldığı görülür. Kasların 
gevşemesinde ve kan akışının artmasın- 
da bazı biokimyasal maddeler (VİP ve 
NO gibi) etkilidir. Bunun dışında çeşitli 
hormonlar da kadının cinsel fonksiyonlarını etkiler. Östrojen ve androjen gibi 
hormonlar vücutta etkili olurlar. 


Cinsel aktivitedeki ani sakinleşme, 
kadında orgazmın gerçekleştiğinin en 
belirgin göstergesidir. Orgazm olma belirtileri arasında; nefes alıp verme sıklığı, 
kan basıncı ve kalp ritmi hızlanması 
olarak sıralanabilir. Masters ve John- 
son'a göre orgazm olma, “havada asılı 
kalma? hissi gibidir. 


Kadınlar bazı durumlarda orgazm olamazlar. Bunun en büyük sebeplerinden 
biri yıllarca bastırmak zorunda kaldıkları 
istekleri, arzuları ve gördükleri toplumsal basklar sayılabilir. Orgazm olmayı 
engelleyen bir diğer sebep ise hamile kal 
ma korkusudur. “Orgazm olursan hamile 
kalırsın mitinin sebep olduğu korku ve 
endişe kadınlarda gerginliğe sebep olabilir. Bununla bağlantılı olarak kadın 
orgazm yaşayamaz. Orgazm sırasında 
spermler hızlı hareket etmeye başlasa da 
0100 bir hamilelik sonucu vermez. Yıllarca toplumdan topluma “ayıp? olarak 
aktarılan cinsel yaşam yine kadınların 
ezilmesine ve bu duygulardan mahrum 
bırakmak zorunda kılmıştır. 


Orgazmın hem kadın hem erkek için 
birçok faydası vardır. Bedensel ve ruhsal bir rahatlama, bağışıklık sistemini 
güçlendirir, uykuyu düzenler, cildi güzelleştirir ve partneriyle arasındaki bağı 
güçlendirir, seratonin hormonu salgılayarak kişiyi mutlu hissettirir. 


Kadınların orgazm olamaması tamamen 
cinsel bir mittir, Korkularından kurtulamayan, ilişkide seyirci rolü üslenip ona 
odaklanmaktan çok işlerin nasıl gittiğini düşünen ve düşüncelerini bastıran 
bir kadın zaten orgazmı yaşayamaz. 
İsteklerini ve bedenini tanımasıyla kadın 
bunu başarır. Yıllar boyu öğretilmiş 
yanlış doğrular yüzünden bastırdığımız 
duygularımızı ve bedenimizi ve kendimizi tanıyarak tekrar ortaya çıkartabiliriz. 
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